


 Goede  Vrijdag 
 29  maart  2024 

 Wilt  u  zoveel  als  mogelijk  -  in  stilte  -  vooraan  in  de  kerk 
 plaatsnemen? 

 Voorgangers:  Helen  Florijn,  Fulco  Timmers 
 Kerkenraadslid  van  dienst:  Mies  de  Vries-Langelaar 
 Lector:  Evelien  van  Zoelen-Haas  en  andere  lectoren 
 Organist:  Niels-Jan  van  der  Hoek 
 Kosteres:  Greet  Postema-van  den  Berg 

 Dit  boekje  bevat  de  orde  van  dienst  van  Witte  Donderdag,  Goede 
 Vrijdag  en  Pasen.  U  kunt  het  boekje  in  de  kerk  achterlaten  of  mee 
 naar  huis  nemen.  Komt  u  met  Pasen  weer  in  de  kerk?  Neem  dit 
 boekje  dan  weer  mee. 



 De  dienst  begint  in  stilte. 

 V:  Zie  ons  aan,  in  het  onbarmhartige  licht  van  deze  dag. 
 In  afgrond  en  ontrouw  blijft  U  de  grond  in  ons  bestaan. 
 Dat  maakt  ons  stil. 

 A:  Hoor  ons,  Heer,  en  kom  ons  te  hulp.  Amen. 

 Lied  558  Jezus,  om  uw  lijden  groot 

 6  Om  het  zwijgen,  het  geduld,  7  Om  het  woord  van  godlijk  recht 
 waarmee  Gij  de  wet  vervult,  dat  Gij  tot  uw  rechters  zegt, 
 als  men  vruchtloos  zoekt  naar  schuld,  -zelf  hebt  Ge  uw  geding  beslecht,  - 
 Kyrie  eleison.  Kyrie  eleison. 

 9  Om  uw  kruis,  Heer,  bidden  wij,  10  Heer,  om  uw  vijf  wonden  rood 
 om  de  speerstoot  in  uw  zij,  om  uw  onverdiende  dood, 
 ga  aan  onze  schuld  voorbij,  smeken  wij  in  onze  nood, 
 Kyrie  eleison.  Kyrie  eleison. 

 Gebed  van  Goede  Vrijdag 

 Lezing:  Hosea  6:  1-6 
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 Lied  562  Ik  wil  mij  gaan  vertroosten 

 2  Hoe  sloeg  ik  ooit  uw  woorden  3  Mijn  Heer  die  om  mijn  zonden 
 weerspannig  in  de  wind,  in  doem  en  duisternis 
 wilde  niet  zien  of  horen  ontluisterd  en  geschonden 
 hoezeer  ik  werd  bemind,  aan  ‘t  kruis  gehangen  is, 
 mijn  leven  liep  verloren,  al  ben  ik  U  onwaardig, 
 uw  stem  bracht  mij  tot  staan,  mijn  toevlucht  is  uw  naam, 
 U  bidt  voor  wie  U  hoonden  –  mijn  redder,  mijn  genade  – 
 o  Jesu,  zie  mij  aan.  o  Jesu,  zie  mij  aan. 

 Inleidende  gedachten  bij  het  gedenken  van  Jezus’  lijden 



 Lezing  van  het  lijdensverhaal  uit  het  Evangelie  van  Marcus 

 I.  Marcus  14:  32-42  –  Jezus’  gebed  in  Getsemane 

 Lied  570  Toen  Jezus  had  gebeden 

 2  Zij  zouden  met  Hem  waken,  /  maar  wakker  bleef  er  géén, 
 zij  kwamen  naar  Getsemane,  /  maar  lieten  Hem  alleen. 

 3  Hun  ogen  gingen  open,  /  hun  ogen  vielen  toe, 
 zij  wilden  zijn  waar  Jezus  was,  /  maar  waren  veel  te  moe. 

 4  En  Jezus  ging  iets  verder,  /  iets  verder  in  de  nacht. 
 Daar  sprak  Hij  met  zijn  Vader  en  /  ontving  Hij  nieuwe  kracht. 

 II.  Marcus  14:  43-52  –  Judas’  kus  en  gevangenneming 

 Meditatief  orgelspel 

 III.  Marcus  14:  53-65  –  Verhoor  door  de  hogepriester 
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 Psalm  22  Mijn  God,  mijn  God,  waarom  verlaat  Gij  mij 

 3  Maar  ik,  mijn  God,  lig  machteloos  terneer. 
 Ik  word  vertrapt,  ik  heb  geen  leven  meer. 
 Meesmuilend  gaan  zij  tegen  mij  tekeer, 
 al  die  mij  smaden. 
 Zij  raden  mij,  terwijl  zij  mij  verraden: 
 Zoek  het  bij  God,  geef  Hem  uw  leed  te  dragen, 
 Hij  zal  u  redden  naar  zijn  welbehagen', 
 zo  klinkt  hun  spot. 

 IV.  Marcus  14:  66-72  –  Petrus’  verloochening 

 Meditatief  orgelspel 



 V.  Marcus  15:  1-15  –  Voor  Pilatus 

 Gedicht 

 VI.  Marcus  15:  16-20  –  Bespotting  door  de  soldaten 

 Meditatief  orgelspel 

 VII.  Marcus  15:  21-26  –  Jezus  gekruisigd 

 Lied  576b  O  hoofd  vol  bloed  en  wonden 
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 2  O  hoofd  zo  hoog  verheven,  /  o  goddelijk  gelaat, 
 waar  werelden  voor  beven,  /  hoe  bitter  is  uw  smaad! 
 Gij,  eens  in  ’t  licht  gedragen,  /  door  engelen  omstuwd, 
 wie  heeft  U  zo  geslagen  /  gelasterd  en  gespuwd? 

 4  Houdt  Gij  mij  in  uw  hoede,  /  Gij  die  uw  schapen  telt, 
 o  bron  van  al  het  goede,  /  waaruit  mijn  leven  welt. 
 Gij  die  mijn  ziel  wilt  laven  /  met  liefelijke  spijs, 
 Gij  overstelpt  met  gaven  /  tot  in  het  paradijs. 

 VIII.  Marcus  15:  27-32  –  Bespotting  aan  het  kruis 

 Meditatief  orgelspel 

 IX.  Marcus  15:  33-39  –  Jezus  sterft 

 Lied  590  Nu  valt  de  nacht 

 2  De  wereld  gaf 
 Hem  slechts  een  graf, 
 zijn  wonen  was  Hem  zwerven; 
 al  zijn  onschuld  werd  Hem  straf 
 en  zijn  leven  sterven. 



 3  Hoe  slaapt  Gij  nu, 
 die  men  zo  ruw 
 aan  ’t  kruishout  heeft  gehangen. 
 Starre  rotsen  houden  U, 
 rots  des  heils,  gevangen. 

 4  ’t  Is  goed,  o  Heer, 
 Gij  hoeft  de  eer 
 van  God  niet  meer  te  staven. 
 Leggen  wij  ons  bij  U  neer, 
 in  uw  dood  begraven. 

 Gebeden  voor  Goede  Vrijdag 
 Met  de  volgende  acclamatie: 

 Gelegenheid  tot  inkeer.  Stilte. 

 X.  Marcus  15:  40-47  –  Jezus’  graflegging 

 Wij  verlaten  in  alle  stilte  de  kerk. 
 De  dienst  wordt  op  Paasmorgen  voortgezet. 
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