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DE KLEINE ANDREAS 
 februari, maart, april 2024 

nieuwsbrief Lutherse Gemeente Rotterdam 
 

 

 
 

 

Voorjaars- en Paasnummer 
2024  

 
‘....en narcis evenzo: veel heerlijker dan Salomo bekleedt ze Gods genade’. 

Lied 977 
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WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN IN DE ANDREASKERK! 
Koffie na afloop in de Paardenkamer. Zie ook website 

 
• Zondag 11 februari, 10.30 uur. Elsa Aarsen.  

Quinquagesima (Esto mihi). 

• Zondag 18 februari, 10.30 uur. Helen Florijn. Invocavit. 

• Zondag 25 februari, 10.30 uur. Erna van Wijngaarden. Reminiscere. 

• Zondag 3 maart, 10.30 uur. Ds. Fulco Timmers. Oculi. 

Heilig Avondmaal.  

• Zondag 10 maart, 10.30 uur. Ds. André van der Stoel. Laetare. 

• Zondag 17 maart, 10.30 uur. Prof. dr. Sabine Hiebsch. Judica. 

• Zondag  24 maart, 10.30 uur. Helen Florijn. Palmarum. 

• Witte Donderdag 28 maart, 19.30 uur. Ds. Fulco Timmers.  

Heilig Avondmaal. 

• Goede Vrijdag 29 maart, 19.30 uur. Helen Florijn.  

• Paaszondag 31 maart, 10.30 uur. Ds. Fulco Timmers.  

Heilig Avondmaal. N.B. Zomertijd! 

• Zondag 7 april, 10.30 uur. Ds. Erwin de Fouw. Quasi modo geniti. 
 

ANDERE ACTIVITEITEN 
 

• Woensdag 14 februari, 19.30 uur. Bergsingelkerk, Bergsingel 150. 

Interkerkelijke viering Aswoensdag. 

• Woensdag 14 februari, 10.30 uur. Koffiezoom, over toekomstvisie. 
 

VEERTIGDAGENTIJD EN PASTORAAL 
Helen Florijn 

 

Aswoensdag 
 

De veertigdagentijd staat voor de deur. Deze tijd vormt de voorbereiding op 

het Paasfeest. Het feest van de opstanding van Jezus Christus, de 

overwinning van het leven op de dood. ‘Kerk in Actie’ omschrijft de 

veertigdagentijd als volgt: ‘We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het 

lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.’ 
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De veertigdagentijd is dan ook een periode van versobering en bezinning op 

het leven in het licht van de Bron van ons bestaan. Dat betekent dat deze 

periode naar vroegchristelijk gebruik wordt ingeleid door Aswoensdag, 

waarbij het ‘askruisje’ op het voorhoofd wordt getekend.  

Het askruisje staat voor bezinning en inkeer. Gevoegd bij wat Christus voor 

ons heeft gedaan, krijgen we oog voor betering en nieuwe kansen. 

Onze gemeente is uitgenodigd door ‘Goud van Noord’ voor een 

Aswoensdagviering, waarbij we ook het askruisje kunnen ontvangen.  

Van harte aanbevolen! Ik zou het leuk vinden om u te ontmoeten, de 14e 

februari, 19.30 uur in de Bergsingelkerk.  

 

 
 

Bij ‘Soep op zondag’ tijdens de veertigdagentijd (zie blz.13) zal aandacht 

worden besteed aan het verloop van de veertigdagentijd. Heeft u vragen? 

Schiet me dan aan of mail naar: heflorijn@gmail.com. 

 

 

mailto:heflorijn@gmail.com
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Pastoraal 
 

De afgelopen tijd waren er in onze gemeente veel ziekte en zorgen. Er heerste 

een stevig griepvirus en daarnaast moesten verschillende gemeenteleden 

naar het ziekenhuis of kregen zij anderszins zorg. Sommigen van ons zijn in 

afwachting van uitslagen of hebben een diagnose te verwerken. 

Deze gemeenteleden worden opgenomen in de voorbeden tijdens de 

zondagse vieringen. Weet u daarom altijd welkom om namen toe te voegen 

aan het voorbedenboek bij de ingang van de kerk. 
 

EERSTE VIERING IN 2024 
Mies Langelaar 

 

Op 7 januari vierden wij de eerste dienst van het nieuwe jaar. Voorganger was 

onze consulent Fulco Timmers, die de dienst samen met de (her) te 

bevestigen kerkenraadsleden had voorbereid. Het was een dienst - met 

Avondmaalsviering - in het teken van de Drie Koningen en hun zoektocht naar 

Christus. De te zingen liederen waren uitgezocht door de kerkenraadsleden, 

die in deze dienst de zegen ontvingen. Jeroen van Velzen, Freek Houweling, 

Sheila Lont, Lianda Groeneveld-Dettmeijer en Sharon Winklaar werden 

opnieuw als kerkenraadslid bevestigd. Laura Lindhout werd ingezegend als 

jeugdouderling en Bianca Groen Gallant als diaken met bijzondere opdracht.  
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Tijdens de dienst werd stilgestaan bij het vertrek van André Schütz-Tieleman 

en Heidi den Hollander als leden van de Kerkenraad. We namen ook afscheid 

van Nel Merks-Knetsch, die het vanwege gezondheidsredenen kalmer aan 

gaat doen. Zij heeft aangegeven nog graag te helpen bij allerlei activiteiten. 

We wensen de vertrekkende kerkenraadsleden alle goeds. 

Na afloop van de dienst was er een gezellige bijeenkomst, waar wij getoast 

hebben op het nieuwe jaar en elkaar de beste wensen hebben doen 

toekomen. 
 

DANK! 
Nel Merks-Knetsch 

 

Na veel mooie en goede jaren, heb ik in de viering op zondag 7 januari 

afscheid genomen als kerkenraadslid van de Andreaskerk. Samen met de 

andere leden en het kostersechtpaar Postema hebben we getracht het goede 

te doen voor de kerk. Vooral de leuke, maar ook de moeilijke, momenten die 

er waren, hebben mij laten beleven wat het luthers-zijn betekent. Dingen 

samen doen, samen vieren en het samenzijn. Ik hoop nog veel goede jaren 

met u allen mee te maken en te doen wat nodig is voor onze mooie kerk.  

Dank voor de mooie afscheidsdienst die we met elkaar hadden! 
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DE GEMEENTE AAN ZET 
Mies Langelaar, Fulco Timmers 

 
Waar staan we? 
 

Op zaterdag 3 februari kwam een flinke groep gemeenteleden bij elkaar om, 

samen met de Kerkenraad, te brainstormen over de toekomst van onze 

gemeente. Daarbij stonden vragen centraal als ‘Waar staan wij als gemeente 

en wat willen wij uitdragen?’ en ‘Wat zijn onze kernkwaliteiten?’. Onze 

consulent Fulco Timmers gaf een samenvatting van de stappen, die al door 

de Kerkenraad zijn gezet. Dat deed hij aan de hand van een grote Lutherroos, 

waar rond het hart, met het kruis en de tekst ‘Gods genade is genoeg’, vijf 

kernwaarden gerangschikt waren: samen vieren, samen geloven, samen 

gemeente zijn, samen dienen, samen met alle generaties, gezindten, 

ongeacht iemands achtergrond. Er stond ook bij, wat we nu al doen met deze 

waarden en wat we er nog meer mee willen. 
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De bedoeling van de bijeenkomst was, om in een open gesprek met de 

gemeente te checken of de Kerkenraad op het goede spoor zit met haar 

ideeën voor de toekomst, en om deze te verrijken. Aan de hand van 

fotokaarten verkenden wij in kleine groepjes de kernwaarden en belangrijkste 

kwaliteiten van onze gemeente, nu en in de toekomst. 

 

Het voeren van deze gesprekken was een mooie ervaring en de uitkomsten 

ervan vormen zeker een verrijking. Er is te veel genoemd om hier compleet 

weer te geven, maar een aantal genoemde kernwaarden delen we vast:  

• veelkleurigheid: iedereen is welkom. Warme gemeenschap met oog voor 

elkaar. ‘Thuisgevoel’. Vrijheid om te zijn wie je bent; 

• verbinding zoeken en maken, als raderen in elkaar grijpen en het geloof 

draaiend houden; 

• herkenbaarheid van het lutherse, o.a. door de liturgie; 

• ons stevige fundament, om verder op door te bouwen. 

 

Waar willen we heen? 
 

Als toekomstperspectief voor de gemeente werd de wens uitgesproken om: 

• een warme gemeenschap te zijn en te blijven, met respect voor elkaar, 

waar in vreugde het geloof beleden kan worden; 

• een plek van bezinning te bieden; 

• lutherse kerk te zijn, met aandacht voor luthers gedachtengoed; 

• meer zichtbaarheid te geven aan het karakter van een lutherse gemeente; 

• als gemeenschap te groeien. In verscheidenheid, maar één in geloof. 
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Als kernkwaliteiten van onze gemeente zag men:  

• zorgzaam en respectvol voor elkaar; 

• inspirerend en motiverend; 

• betrouwbaar, verantwoordelijk, vastberaden; 

• oog voor detail (liturgie, muziek); 

• creatief. 

Aandachtspunten zijn:  

• belangstelling tonen naar buiten (wijk en omgeving), ondernemen; 

• out of the box denken (maar niet onbegrensd); 

• cantorij en kerkmuziek. 

Een rijke oogst dus, waar we verder mee kunnen! Dank aan degenen die deze 

morgen mee konden denken. Met de opbrengst van deze dag en van de 

Koffiezoom, die we op 14 februari nog zullen hebben, wordt een 

visiedocument opgesteld, waarmee de Beroepingscommissie een profiel voor 

de nieuwe predikant kan opstellen. Dat visiedocument zal uiteraard ook aan 

de gemeente gepresenteerd worden. Voor de Beroepingscommissie zoeken 

we nog leden. U leest hieronder meer over het beroepingsproces. 

 

Aanmelden Beroepingscommissie 
 

Voor het beroepen van predikant moet volgens de kerkorde PKN een 

Beroepingscommissie worden aangesteld. De Beroepingscommissie heeft als 

taak het opstellen van een profiel voor de te beroepen predikant, het 

opstellen van de vacaturetekst, het selecteren van geschikte kandidaten, het 

‘horen’ van de kandidaten en het voeren van gesprekken met hen.  

Op voorstel van de Beroepingscommissie worden geschikte kandidaten 

uitgenodigd een dienst te leiden in onze gemeente, waarbij de gemeente om 

haar mening gevraagd wordt over de kandidaten. Op basis van de uitkomsten 

van dit proces adviseert de Beroepingscommissie de kerkenraad over de te 

beroepen kandidaat. Bij geschiktheid van meer kandidaten wordt een 

verkiezing uitgeschreven. De Beroepingscommissie zal uit ca 5-8 personen 

bestaan. De Kerkenraad wil graag dat de gemeente in brede zin 

vertegenwoordigd is in de commissie. Wilt u dus meedenken en 

verantwoordelijkheid nemen voor het beroepen van de nieuwe predikant van 

onze gemeente? Meldt u aan door een mail te sturen naar Mies Langelaar 

(m.langelaar55@gmail.com). 

Bij een te groot aantal kandidaat-commissieleden zal de Kerkenraad daaruit 

een werkbare, maar zo breed mogelijke commissie samenstellen. 
 
 

mailto:m.langelaar55@gmail.com
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DE KERKENRAAD VERGADERDE 
Mies Langelaar, Fulco Timmers 

 

Beroepingswerk 
 

Maandag 15 januari hebben wij als Kerkenraad onze eerste vergadering in het 

nieuwe jaar gehouden. Laura Lindhout was als nieuw lid aanwezig.   

Aan de orde was o.a. het beroepingswerk. Onze consulent Fulco Timmers gaf 

een korte terugblik op de brainstormsessie die de Kerkenraad op 13 januari 

heeft gehouden en schetste de planning van het vervolg. Na de 

gemeentevergadering van 3 februari zal de kerkenraad een 

beroepingscommissie benoemen, bestaande uit een vertegenwoordiging uit 

onze gemeente en een kerkenraadslid. Wilt u deel uitmaken van de 

beroepingscommissie, dan kunt u zich aanmelden. De Kerkenraad streeft 

naar een optimale afspiegeling van onze gemeente. Kerkrentmeesters en 

diakenen konden melden dat beide begrotingen door het College van 

Beheerszaken zijn goedgekeurd. Daarmee is ook ingestemd met de verhoging 

van de diaconale bijdrage aan het pastoraat in onze gemeente. De terugblik 

op Kerst en alles daar omheen was positief: er waren veel complimenten voor 

de mooie diensten. Ook de kerstattenties werden zeer op prijs gesteld.   

 

Geen zomersluiting 
 

Een ander punt was de zomersluiting van onze kerk. Unaniem was de 

Kerkenraad van oordeel, dat wij ernaar moeten streven om de kerk zoveel 

mogelijk open te houden. Dat betekent, dat voor de drie weken die voor de 

zomersluiting gepland stonden, nu gezocht zal worden naar een 

gastvoorganger. Als dat niet lukt, zal de Kerkenraad zorgdragen voor een 

metten dienst. De drie weken sluiting werden vaak gebruikt voor onderhoud 

aan de kerkruimte. Mocht dat weer nodig zijn, dan zullen we uitwijken naar 

een andere ruimte van de kerk of, bij mooi weer, het Katharinahofje.  

Tot slot hebben we vooruitgeblikt naar de Paastijd. De diensten zullen in 

samenspraak met onze pastoraal werkende Helen Florijn en onze consulent 

Fulco Timmers worden voorbereid. Ook over een invulling van de 

versoberingsmaaltijden wordt nagedacht. U hoort hiervan zodra er meer 

bekend is. 
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DOOR DE OGEN VAN ANDREAS 
Andries Ponsteen 

 
Rotterdam was eerst met ...... 

 
De tijd van de muziekpassies komt er weer aan. Nergens is de Matthäus 

Passion van Bach zo populair als in Nederland. Weinig mensen weten, dat die 

in Nederland voor het eerst werd uitgevoerd, in....Rotterdam! Dat was op  

22 april 1870, in de in 1844 gebouwde zaal van de ‘Groote Doele’ (ja, zonder 

‘n’). Die hoorde bij de toenmalige sociëteit ‘De Harmonie’ aan de Coolvest, de 

huidige Coolsingel. Onder leiding van dirigent Woldemar Bargiel, zong het 

koor van de afdeling Rotterdam, van de Maatschappij tot Bevordering der 

Toonkunst, Bachs meesterwerk. Het orkest was een ensemble van 

gelegenheidsmusici, zoals je dat in de negentiende eeuw veel had. Niet dus 

het Rotterdams Philharmonisch Orkest, want dat stamt ‘pas’ uit 1918. De 

reacties waren zeer lovend. De uitvoering zal aanzienlijk korter hebben 

geduurd dan tegenwoordig, omdat men destijds hele stukken wegliet. De 

veelvuldig voorgeschreven herhalingen werden vaak niet uitgevoerd, 

sommige aria’s en recitatieven geknipt. Men vond het werk anders te lang, 

waar een kern van waarheid in zit. Felix Mendelssohn meende dat trouwens 

ook, toen hij in 1829 de passie - in verkorte vorm - voor het eerst uitvoerde na 

Bachs dood in 1750. 

 

 
 

‘Groote Doelezaal’ aan de Coolvest,  plek van eerste NL uitvoering Matthäus Passion 1870 
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En nóg een keer! 

 
Rotterdam was nóg een keer eerste met de Matthäus Passion. In 1924 werd 

Evert Cornelis dirigent van het ‘Toonkunstkoor’, zoals het was gaan heten. Hij 

voerde daarmee in 1926 de Matthäus-Passion integraal uit, dus zónder de 

gangbare weglatingen. Dat was wéér een Nederlandse primeur. Cornelis 

ijverde voor een meer oorspronkelijke uitvoeringspraktijk. Zo gebruikte hij 

een aantal authentieke instrumenten. Ook had hij in Berlijn handschriften van 

Bach bestudeerd. ‘Rotterdam’ gaf met de uitvoering van 1926 dus opnieuw in 

Nederland de ‘Matthäus-toon’ aan! Vanaf dat moment had je qua Matthäus 

eigenlijk twee opvattingen: de ‘ouderwetse’, zoals van Mengelberg, met 

enorme koren en orkesten, en de meer authentieke, met kleinere ensembles.  

Latere Matthäus-revoluties in Nederland betroffen ook de tekst. Bekend is de 

hertaling in 2006 door Jan Rot. Het Rotterdams Toonkunstkoor fuseerde in 

1961 met het Philharmonisch Koor van het Rotterdams Philharmonisch 

orkest. Sindsdien gaat het als ‘Philharmonisch Koor Toonkust’ door het 

(muziek)leven. Het is een bloeiend, succesvol koor, één van de weinige 

overgebleven oratoriumkoren in de stad. Bijna elk jaar voert het de Matthäus 

Passion uit. Het Rotterdams Philharmonisch houdt de Matthäus-traditie ook 

in ere. Volgens de website weliswaar als muzikaal ‘paasverhaal’, maar 

vooruit. 

 

HOUD ANDREAS IN (KERK)BALANS! 
Jeroen van Velzen 

 

Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan, 

om het geloof te vieren en elkaar te ontmoeten. Dat is alleen mogelijk 

wanneer we met elkaar voldoende financiële middelen opbrengen. Onlangs is 

de brief voor de actie Kerkbalans per post naar alle leden van de Lutherse 

Gemeente Rotterdam gestuurd. Wij hebben al heel wat toezeggingen en 

ingevulde formulieren ontvangen. Daarvoor hartelijk dank!  

Om een predikant te kunnen beroepen moet onze gemeente bij de PKN een 

solvabiliteitsverklaring indienen. Hiermee moeten wij aantonen dat de 

Lutherse Gemeente Rotterdam een financieel solide basis heeft en op lange 

termijn een predikant kan betalen. Uw toezegging aan Kerkbalans 2024 is 

daarmee belangrijker dan ooit. Meer informatie vindt u in de brief die per post 

is verstuurd of via: www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans. 
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Het ingevulde formulier met uw toezegging voor Kerkbalans 2024 kunt u 

digitaal aanleveren of achterlaten in de speciale box in de kerk! Voor vragen 

kunt u terecht bij kerkrentmeester Jeroen van Velzen via 

jjwvanvelzen@gmail.com. 

 

 
 
 

ANDREAS HELPT 
Bianca Groen Gallant, Sheila Lont, Arnold Filius 

 

Onze Diaconie in actie 

 

De Diaconie heeft via de Wilhelmina School op Zuid 62 kinderen uit 40 

gezinnen blij kunnen maken tijdens Sint en Kerst. Deze gezinnen hebben niet 

de financiële middelen om een extraatje te kopen met Sinterklaas en Kerst. 

Wij hebben hen kunnen verrassen met een mooi pakket, met onder meer een 

heerlijke kerststol. Namens de ouders en kinderen willen we u hartelijk 

danken voor uw gift die dit gebaar mogelijk maakte! 

Uit Suriname kregen we van de Christelijke Nieuwe School een uitgebreide 

dankbetuiging voor onze hulp bij de aanschaf van grote metalen kasten voor 

alle lesmaterialen. De foto hieronder spreekt voor zich! 

In de dienst van 7 januari hebben we Bianca Groen Gallant verwelkomd in het 

College van Diakenen. We zijn blij met haar komst! Zij zal namens de 

Andreaskerk haar bijdrage blijven leveren aan het werk van de Lutherse 

Synode en het Moderamen van de Synode van de PKN.  

 

mailto:jjwvanvelzen@gmail.com
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HELPT U ANDREAS? 
Lianda Groeneveld 

 

Vacature kinderkerk 

 

Niemand kan zich een kerk zonder kinderen voorstellen. Omdat we dit graag 

zo willen houden zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de kinderkerk.  

We bieden een leuke methode waarmee gewerkt wordt en een hoop 

enthousiasme! We zoeken iemand met affiniteit met kinderen, die graag op 

een regelmatige basis zelfstandig de kinderkerk kan begeleiden. Er kan 

contact worden gelegd met Laura Lindhout of Lianda Groeneveld.  

 

Vacature ‘soep maken’ 

 

In de veertigdagentijd is er (vanaf 18 februari) elke zondag, na afloop van de 

kerkdienst, ‘Soep op Zondag’ met brood. In een gezellige sfeer kunnen we dan 

met elkaar napraten. Na de dienst op Paaszondag is er weer de traditionele 

paasbrunch. Vindt u het leuk om ook een keer de soep klaar te maken? Neem 

dan contact op met Lianda Groeneveld.  
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EN DAN NOG DIT 
 

In de achteruitkijkspiegel 
 

De ouderlingen willen iedereen bedanken voor een geslaagde kerstperiode. 

De Adventsvesper was een mooie dienst, waarna iedereen kon genieten van 

alle meegebrachte hapjes. Tijdens de Kerstdienst was er een prachtige 

levende kerststal te bewonderen. Lisa Hinfelaar en Niels Jan van der Hoek 

zorgden voor fraaie muzikale bijdragen. 
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Pater Hinfelaar is verhuisd  

 

Toen pater Hugo Hinfelaar op hoge leeftijd terugkwam in Nederland, raakte 

hij via zijn vriendin Marianne Rommen betrokken bij onze Lutherse Gemeente 

Rotterdam. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in Zambia, waar 

hij in 1958 naar toe ging als missionaris. In 2016 vierde hij in de Andreaskerk 

zelfs zijn 60-jarig paterschap, tegelijk met de 70e verjaardag van Marianne. 

Hugo Hinfelaar (90) is nu verhuisd van Den Haag naar het woonzorgcentrum 

van de Witte Paters (Missionarissen van Afrika) in Heythuysen (Limburg). Na 

het overlijden van Marianne werd hij nog geregeld opgehaald door Nel Merks. 

Hij nam graag deel aan de avondmaalsdiensten in onze kerk. In een interview 

zei hij: ‘Ik denk dat je de oecumene moet zien als een bos bloemen: kerken 

zijn allemaal verschillend en je kunt er niet één bloem van maken, dan wordt 

het een zootje. We moeten elkaars schoonheid bewonderen en ervan leren.’ 

We wensen hem een mooi verblijf toe in Heythuysen! U kunt hem een kaart 

sturen via: Pater Hugo Hinfelaar, Op De Bos 2, 6093 NC, Heythuysen. 
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Veel Hollandser kan het niet:  uitbundige narcissen in de Keukenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie: Mies de Vries-Langelaar, Andries Ponsteen  

(eindredacteur/ 06 38466960) 

 

Bijdragen:  Mies Langelaar, Helen Florijn,  

Fulco Timmers, Lianda Groeneveld, Jeroen van Velzen,  

Freek Houweling, Arnold Filius, Nel Merks-Knetsch,  

Bianca Groen Gallant, Sheila Lont, Andries Ponsteen 


