DE KLEINE ANDREAS

oktober [ november 2023
nieuwsbrief Lutherse Gemeente Rotterdam

Noorse (Zeemans) Kerk Rotterdam (1914): ook Luthers.
Zie Zeemanskerkendienst 29 oktober



WELKOM IN DE ANDREASKERK!

Welkom in onze kerkdiensten met na afloop koffie in de
Paardenkamer! Zie ook de website.

e Zondag 15 oktober, 10.30 uur. Helen Florijn.
e Zondag 22 oktober, 10.30 uur. /[se Swart, predikant in opleiding.
e Zondag 29 oktober, 11.00 uur.
Helen Florijn en voorgangers Zeemanskerken.
Hervormingsdag. Zeemanskerkendienst. Heilig Avondmaal.
e Zondag 5 november, 10.30 uur. Ds. Fulco Timmers.
e Zondag 12 november, 10.30 uur.
Ilse Swart, predikant in opleiding.
e Zondag 19 november, 10.30 uur. Ds. Vrouwkje Hinten.
e Zondag 26 november, 10.30 uur.
Helen Florijn, Eeuwigheidszondag.

PASTORAAL

Helen Florijn

Overleden

Na een kort ziekbed is mevrouw A.C. Kuipers ons ontvallen op

21 september, in de leeftijd van 63 jaar. Mevrouw Kuipers is een
periode actief geweest in de gemeente. Wij bidden de nabestaanden
de nabijheid en troost van de Eeuwige toe.

Condoleance

De zwager van Anna Liese en Albert de Haaij is plotseling overleden.
Laat ons hen en allen die hem moeten missen, gedenken in onze
gebeden. Wij bidden hen nabijheid en troost van de Eeuwige toe.

Ziekte

Diverse gemeenteleden zijn in afwachting van resultaten van
medisch onderzoek, worden binnenkort geopereerd of revalideren.
Ook hen bidden wij Gods kracht toe.



Trouw
De afgelopen periode trouwden maar liefst drie paren die banden
hebben met onze lutherse gemeente. Hier de ‘staatsieplaatjes’:

Wendelmoet van der Laan en
(organist) Niels Jan van der Hoek

Ellen Hollaar en Jarle Toussaint



RONDOM HERVORMINGSDAG
Helen Florijn/Freek Houweling/Mies Langelaar

Traditionele Zeemanskerkendienst 29 oktober

Elk jaar staan we eind oktober stil bij Hervormingsdag. We vieren
deze in de feestelijke Zeemanskerkendienst op zondag 29 oktober
met de Deense, Duitse, Finse, Noorse en Zweedse kerken van
Rotterdam. Het thema dit jaar is One Body, One Spirit, One Hope.
Hiermee sluiten we aan bij de Assemblee van de Lutherse
Wereldfederatie. Het is altijd mooi om in zoveel verschillende talen
ons gemeenschappelijke geloof te vieren! Let op: deze dienst begint
om 11 uur. Na afloop bij de koffie en thee is er uiteraard appeltaart.
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Opening Deense Zeemanskerk Coolhaven 1970
door koningin Juliana en koning Frederik van Denemarken

Programma Hervormingsdag dinsdag 31 oktober

De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit
jaar een programma aan op Hervormingsdag. Het bestaat uit een
lezing en een dagsluiting op dinsdag 31 oktober van 19.30 tot 21.00
uur in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur.



19.30 Opening

19.35 Hervorming en (kerk)muziek, door Andries Ponsteen.
Andries Ponsteen is jurist, musicoloog en gepensioneerd.
Hij was laatstelijk directeur van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland.

20.30 Pauze, koffie en thee met appeltaart.

20.45 Dagsluiting door Helen Florijn, pastoraal werker Lutherse
Gemeente Rotterdam.

VAN DE KERKENRAAD
Mies Langelaar

Gemeentezaken

Maandag 11 september vergaderde de kerkenraad. Aan de orde
kwamen onder andere de personele bezetting van de kerkenraad.
Momenteel is er een vacature voor een jeugdouderling en is de
diaconie op zoek naar een diaken en een administrateur.

Voor het notuleerwerk van de vergaderingen van de Kerkenraad
hebben wijin de persoon van Christine Postema een prima aanvulling
gekregen voor het secretariaat, dat Sharon Winklaar voor het overige
deel voor haar rekening blijft nemen. Mocht u belangstelling hebben
voor een van de vacatures in de kerkenraad, dan kunt u contact
opnemen met Lianda Groeneveld (jeugdouderling) of Arnold Filius
(diaconie).

Verder kwam aan de orde het Kring- en verenigingswerk voor de
komende tijd. Er zijn hiervoor ‘trekkers’ binnen de kerkenraad
aangewezen en alle activiteiten zullen zoveel mogelijk doorgang
blijven vinden, al zal de frequentie soms minder groot zijn dan u
gewend bent. Vanuit de ouderlingen kunt u binnenkort een oproep
verwachten voor vrijwilligers, die kunnen helpen bij de organisatie
van grotere activiteiten, zoals het Een Hapjes Buffet en de
Nieuwjaarsreceptie.



Van de Synode ontvingen wij een hulpvraag met betrekking tot een
van onze buurgemeenten. Binnenkort heeft een afvaardiging van het
DB overleg over de aard van de hulpvraag en gaan wij met de
kerkenraad bezien wat wij daarin kunnen betekenen.

Beroepingswerk

Belangrijk agendapunt was uiteraard het beroepingswerk. Aan de
hand van een lijvig handboek van de PKN is daarvoor een
stappenplan  opgesteld. Eerst moeten er een aantal
randvoorwaarden geregeld worden met de Classis. Daarnaast
hebben wij twee kandidaten voor het consulentschap gepolst of zij
bereid zijn deze rol op zich te nemen. De reactie van een van hen was
positief en wanneer de Classis en de voorzitter van de Lutherse
Synode er mee instemmen, kunnen wij de consulent per 1 december
benoemen.

Verder zullen we in de kerkenraad op 21 oktober met elkaar de vraag
bespreken, wat het voor ons betekent dat wij een lutherse gemeente
zijn en welke kernwaarden daarbij belangrijk zijn. Aan de hand van
de uitkomsten van deze bijeenkomst willen wij, samen met de
consulent, in gesprek gaan met de gemeente.

Wat ziet u als belangrijke kernwaarden van onze gemeente? Welke
koers moeten wij als gemeente inzetten om die kernwaarden uit te
dragen en de gemeente een [utherse gemeente te laten zijn?

Met de uitkomst van deze gesprekken kunnen wij een profiel
schetsen van de predikant, die wij daarbij zoeken.

LEVENDE GEMEENTE

Opening seizoen Lianda Groeneveld
Op 10 september hebben wij met de gemeente een leuke opening
van het seizoen gehad. Na een mooie dienst, met als thema
dankbaarheid, met een bijdrage van het Oekraiens koor, mochten
we met elkaar een heerlijke High Tea genieten in onze
Paardenkamer.



We hebben daarbij met elkaar nagesproken over het thema van de
dienst. Waar zijn wij dankbaar voor en hoe zien we dit in ons dagelijks
leven? De heerlijke broodjes werden geleverd door Frobel en er
waren lekkere brownies, gebakken door een gemeentelid.

Werk aan de kerk! Lianda Groeneveld
Wil jij een praktische bijdrage leveren aan onze kerk?

Onze Kerkenraad zoekt mensen die graag een praktische bijdrage
kunnen leveren rondom de diensten in de Andreaskerk. Te denken
valt aan het klaarzetten van de spullen voor een activiteit, het
rondbrengen van de kerstattenties en het opruimen na een
gezamenlijke maaltijd. We horen graag of je beschikbaar bent!

Zangers gezocht Mies Langelaar
Als voorzitter van de Kerkenraad en lid van de Cantorij heb ik de
afgelopen tijd herhaaldelijk de vraag gekregen of de Cantorij toch
alsjeblieft haar bijdragen aan de bijzondere kerkdiensten wil blijven
leveren. Met het vertrek van onze cantor en dirigent is dat een lastige
vraag om te beantwoorden, want een dirigent is een onmisbaar
persoon binnen de Cantorij. Gelukkig hebben wij Jenny Haisma
bereid gevonden om het dirigentschap voorlopig op zich

te nemen. Helaas zal de Cantorij door gebrek aan zangers geen acte
de présence kunnen geven bij de Zeemanskerkendienst en op
Eeuwigheidszondag.



De Cantorijisin de afgelopen jaren erg klein geworden en als iemand
dan verhinderd is, lukt het al gauw niet meer om alle stemmen
vertegenwoordigd te hebben. Daarom deze oproep: wij zoeken
enthousiaste zangers die bereid zijn om op twee of drie
dinsdagavonden, voorafgaand aan de zondagse eredienst, te komen
zingen en de Cantorij te versterken. Wij streven ernaar om op 3e
Advent met carols de Vesperviering te ondersteunen en uiteraard ook
op Eerste Kerstdag een bijdrage te leveren. Repetities zijn er op 28
november, 12 en 19 december, van 20.00 uur tot ca 21.45 uur.
Informatie/aanmelding bij Mies Langelaar,
m.langelaar55@gmail.com.

HAAGSE DIAKENEN OP BEZOEK
Arnold Filius

Zaterdag 16 september kreeg onze diaconie bezoek van een tiental
diakenen van Den Haag-Zuidwest. Zij wilden graag kennismaken met
onze diaconie en haar activiteiten. Na enig overleg werden we het
eens over een programma in samenwerking met Stichting Wmove.
Deze organisatie zet zich in voor arme mensen in Rotterdam Noord
en helpt hen met een programma, dat uit India komt, voor zichzelf
op te komen en zich ondernemend op te stellen. Onze diaconie
ondersteunt dit programma van harte. Na de ontvangst met koffie en
gebak werd de ochtend op lutherse wijze geopend door Arnold Filius,
voorzitter van onze diaconie.

Na een voorstelrondje werd het programma overgenomen door de
groepen van Wmove, die vertelden met welke activiteiten zij zich
bezig houden, zoals het besturen van Wmove, naaiwerk, cateren, het
verkopen van tweedehands goederen op de markt, schoonmaken en
zo voort. De bezoekers kregen een concrete indruk van deze
bezigheden door een lunch, die bereid was door de cateringgroep,
terwijl de naaigroep probeerde tassen te verkopen. Beide als
voorbeelden van de zelfstandigheid die deze groepen hebben
bereikt.



Nadat iedereen zich te goed had gedaan aan hapjes, lunch en borrel
vertrokken de bezoekers voor een rondvaart met de Spido. Een
leuke en leerzame ervaring voor beide diaconieén.

TAFELTIJD ROTTERDAM 5 JAAR
Freek Houweling, Lianda Groeneveld

Op 10 september werd gevierd dat TafelTijd Rotterdam 5 jaar
bestaat. Tijd voor een gesprek met de initiatiefnemers
Freek Houweling en Lianda Groeneveld-Dettmeijer.
Wat is TafelTijd?

Freek: ‘Bij TafelTijd Rotterdam komen gelovige LHBT+ers zes keer
per jaar op een zondagavond bij elkaar. Per bijeenkomst zijn er
ongeveer 25 deelnemers. Het doel is niet elkaar overtuigen, maar
inspireren, steunen en bemoedigen. TafelTijd is verbonden aan de
landelijke organisatie Wijdekerk, een organisatie de zich inzet voor
christelijke LHBT+ers dus lesbiennes, homo- en biseksuelen en
transgenders’.

Hoe ziet een avond van TafelTijd eruit?
Lianda: ‘De deelnemers brengen allemaal iets mee voor de maaltijd.
Een soep, een pastasalade, een chocoladetaart, noem maar op. Het
menu is dus afhankelijk van wat ieder meebrengt. Daarmee is elke
avond een verrassing, en bovenal wordt het initiatief zo
gedragen door de deelnemers zelf’. Freek: ‘Elke avond kent een
thema. We zitten aan tafels van vier en na elke ronde wisselen we van
plaats. Na gebed en voorgerecht lezen we het evangelie en luisteren
naar een lied. Tijdens het hoofdgerecht worden gespreksvragen
behandeld. Onder het nagerecht, het favoriete onderdeel, worden
voorbeden opgeschreven, die in de kerkzaal bij de kaarsentafel
voorgelezen worden. Wie wil, kan een kaarsje aansteken. De
bijeenkomst wordt afgesloten met het Onze Vader.’

Is TafelTijd luthers?

Lianda: ‘Niet exclusief. Freek en ik zijn met TafelTijd vijf jaar geleden
gestart in de Andreaskerk. Het is heel fijn dat we gebruik kunnen
maken van het gebouw.



De lutherse kerk past als LHBT-vriendelijke kerk goed bij een
initiatief als TafelTijd. Er komen ook enkele gemeenteleden bij
TafelTijd en er zijn via TafelTijd nieuwe mensen bij de Andreaskerk
gekomen. Dat is natuurlijk geen doel op zich, maar wel heel mooi.’
Freek: ‘De deelnemers aan TafelTijd zijn heel divers, van evangelisch,
Rooms-Katholiek tot niet-kerkelijk. Van 20 tot 75 jaar. Dat leidt tot
mooie en bijzondere ontmoetingen waarbij begrip voor elkaar
centraal staat. Voor sommige LHBT+ers is de drempel naar de kerk
hoog geworden en aan hen biedt TafelTijd een laagdrempelige
mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Andere deelnemers zijn
juist actief betrokken bij hun kerkelijke gemeente. TafelTijd is
daarmee dus geen alternatief voor een kerk, maar een aanvulling
daarop’.

Nog 5 jaar TafelTijd?
Lianda: ‘De ontwikkeling van TafelTijd is dynamisch. In 2021 zijn we
met TafelTijd on tour gegaan bij verschillende kerken in Rotterdam.
Dat levert nieuwe contacten op. In de zomer organiseren we een
picknick in het park. Zo houden we het afwisselend’.
Freek: ‘Gelukkig zijn steeds meer kerken open en gastvrij naar
LHBT+ers. Maar TafelTijd blijft voor de deelnemers een waardevolle
plek om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over het geloof.
Daar zal altijd behoefte aan blijven, misschien ook in andere vorm.’

)

TaféI'T.ijd‘lo september
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SPOKEN WORD

Vijf jaar geleden stapten we deze tuinin
Deze kerkin

Elkaars levenin

Samen delen, samen eten, samen bidden,
samen zijn

Wat ons samen bindt

Wat ons samen brengt

Dat wij hier allemaal, iedereen, zoals we zijn
Zoals we ademen, zoals ons hart slaat,
met alles wat ons ons maakt

Onze gekkigheden, onze quirks, ons geloof,
onze hoop, onze liefde

Alles wat ons ons maakt

Dat wij hier allemaal mogen zijn wie we zijn
Zonder voorwaarden, behalve Feyenoord,
nee, zelfs Feyenoord niet

Al kan niets aan Feyenoord meten

We delen ons eten, we breken het brood,
we geloven in hoop

We hopen op liefde

en we stoppen die liefde in ons eten.

Kip in Zwitserse saus en liters vegan soep

En pastasalade op pastasalade op pastasalade

Pastasalade met mozzarellaen rucola
Pastasalade met olijven en kappertjes
Pastasalade met hamblokjes en mais
Pastasalade met walnoten en geitenkaas
Pastasalade met macaroni,

met penne, met fusili

Met farfalle tricolore.

En altijd aan het einde

dat enorme dessert buffet:

Tiramisu en monchou taart

Brownies en cupcakes

Vers fruit en slagroom

Cheesecake en chocola

Hinke van Abbema

Bonbons en arretjescake

Elke keer een dessertdroom

Behalve die ene keer toen iedereen

een hoofdgerecht had meegenomen

En alles wat er was

Was een netje mandarijnen

Die toen niet eens is op gekomen

We trokken door de stad

in koude kerken in de winter

In Het Park een picknick

na de Pridedienst in de zomer

Met vlaggetjes en vrolijkheid,

een frisbee die meekwam

Weer enwind, elk seizoen,

elke hoek van ons mooie Rotterdam

De Alexanderkerk in Alexander,

de grote kerk in Charlois op Zuid

Prinsekerk in Provenierswijk,

Pelgrimsvader in Delfshaven

Overal kwamen we graag

Alle Rotterdamse windstreken kwamen langs
en wij waaiden mee

En waaiden terug

naar onze uitvalsbasis vandaag

Andreas, de Lutherse, ons vaste team

dat ons getrokken en bewogen

Gemotiveerd en bemoedigd heeft

Onze dank vandaag is voor jullie:

Lianda en Freek.

Totslot keer ik terug

naar dat wat ons samen brengt, samen bindt
God in vele vormen, die ons hart beweegt
Ons hart voor iedereen, wat je ook gelooft of vindt
Samen bidden, de kaarsen gaan aan, één voor één
Samen zijn we queer, samen zijn we liefde
Samen zijn we niet alleen.



RUWE ZEE

Peet Jansen

Ik ging eens met mijn vrachtwagen met de nachtboot van North Sea
Ferries van Hull naar Rotterdam. Het was winderig toen wij
vetrokken en ik ging naar mijn hut om mijn bagage neer te leggen.
Daarna zocht ik het boordrestaurant op om te eten. Veel mensen
aten niet, omdat ze zeeziek waren door de deining. Tijdens het eten
werden de golven heviger. Ik ging naar het dek om te genieten van
de stormwind. Ik zag de golven over de boeg gaan, wat ik prachtig
vond. Ik wilde alles beter zien en klom omhoog naar de scheepsbrug.
Daar vroeg ik de kapitein of ik bij hem mocht staan en dat kon. De
storm was enorm toegenomen, volgens de kapitein tot windkracht
10. Op het dek stonden tientallen trailers en containers met
gevaarlijke ladingen. Die mochten niet binnen in het schip staan.
Terwijl ik daar van de elementen stond te genieten, brak een trailer
los van zijn kettingen en botste op de andere voertuigen. Nu begon
alles te schuiven en ik zag een container door de reling in zee vallen.
Er volgde een ‘kettingreactie’: in korte tijd braken tientallen
containers uit hun kettingen en vielen overboord.
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Uit de oude doos: Peet Jansen in zijn vrachtauto

Toen we in Rotterdam aanmeerden, mochten we niet van boord. Ook
benedendeks was alles verschoven. Kranen konden er niet werken,
dus alles wat niet meer rijdbaar was, werd over het stalen dek naar
buiten gesleept. Toen mijn vrachtauto vrij kwam, ben ik van boord
gereden.
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Ik was toch blij dat ik zo’n avontuur had meegemaakt. Op zulke
momenten ben ik niet bang, omdat ik mijn Vaders hand op mijn
schouder voel: ‘Wanneer gij door het water trekt, ben lk met u;
gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen.’ (Jesaja 43: 2).

DOOR DE OGEN VAN ANDREAS

Andries Ponsteen

(Rotterdamse) lutheranen en de zee

Op 29 oktober staat, naast de Reformatie, de zee centraal in onze
‘Zeemanskerkendienst’. Onze stad heeft een maritieme traditie die
ook lutherse kerken van andere zeevarende landen naar hier bracht,
vooral uit Scandinavié. Zo hebben we een Finse, Noorse, Deense en
Zweedse kerk. Duitsland doet ook mee, maar meer vanwege haar
band met de haven. In elk geval hebben deze landen in onze stad
ieder een kerk, voor landgenoten die met hun schip Rotterdam
aandoen. In de wandeling heet die dan ook een ‘zeemanskerk’. Het
genderneutrale ‘zeeliedenkerk’ zou overigens meer recht doen aan
de tegenwoordige gemengde samenstelling aan boord. De
zeemanskerken werden vooral in de 19¢ eeuw gesticht. Vaak samen
met zeemanstehuizen, om de schepelingen op te vangen in een
vertrouwde en voor hen herkenbare omgeving. Bijgedachte was
natuurlijk hen te behoeden voor drank en prostitutie, zonden die in
elke havenstad op de loer lagen. Restant van zo’n zeemanstehuis is
bijvoorbeeld het huidige Maritime Hotel aan de Willemskade.

Men zocht de varenden trouwens ook op in hun eigen
werkomgeving, de zee. Van 1898 tot 1988 had Nederland een
hospitaalkerkschip ‘De Hoop’ (I, I, lll en IV). Dat voer rond op de
visgronden van de Noordzee, elke zondag was er kerk aan boord.
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Nederland had van 1898-1988 ook een zeemanskerk op zee:
het hospitaalkerkschip ‘De Hoop’ (hier ‘De Hoop’ 111)

Maar niet alleen lutheranen hebben iets met de zee. Zo heeft onze
stad al vanaf 1643 een calvinistische Schotse zeemanskerk. In 1697
bouwden de Schotten een nieuwe kerk aan het Vasteland. Hun
gebouw had wel wat weg van onze historische kerk aan de Wolfshoek
en is eveneens in de oorlog verloren gegaan.

Scots International Church van 1697 aan het Vasteland
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De Rotterdamse Anglicaanse en Grieks Orthodoxe kerk zijn weliswaar
afkomstig uit grote zeevarende landen, maar hebben hun vestiging
hier niet aan de zee te danken. Onze lutherse gemeente heeft van
oudsher vooral een sterke verbondenheid met de haven, want Duitse
reders en havenbaronnen waren meestal luthers. Maar mede dankzij
het lutheranisme van zeevarende landen hebben we ook een band
met waar het in een zeehaven om draait: de zee. Er zijn in Nederland
niet veel kerken met zo’n onderscheidende ‘specialiteit’.

Dat maritieme raakvlak moeten we dus blijven koesteren.

EN VERDER

Evangelisch-Luthers Daghoek 2023-2024

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2023-2024.
Dit boek kan u dagelijks begeleiden in het kerkelijk jaar. Elke dag
wordt een bijbellezing aangereikt, met een bijbehorende uitleg,
gedicht, lied of gebed. U heeft met dit boek een waardevolle
verzameling teksten in handen. Traditiegetrouw vindt u in deze
uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen, met de
bijbellezingen van het lutherse rooster en het gemeenschappelijke
PKN-rooster. Ook het zondagslied en de liturgische kleuren van de
zondagen. Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het
dagboek is vastgesteld op € 20,00. Wanneer u het dagboek wilt
ontvangen, kunt u dit voér 1 november doorgeven aan koster Greet
Postema, telefonisch via 010-4222472 of op zondag na de dienst. Het
bedrag van € 20,00 kunt u overmaken op NL25 INGB 0000 047682
t.a.v. Kerkbeheer.

Herinnering Kerkbalans 2023

In januari van dit jaar heeft u de brief voor Kerkbalans 2023
ontvangen. Heel veel dank voor de bijdragen en toezeggingen die we
tot nu toe hebben ontvangen! Met elkaar houden we onze kerkelijke
gemeente in stand. De komende periode zal er onder meer
onderhoud aan het kerkgebouw worden gepleegd. Ook worden
investeringen voor verduurzaming van het kerkgebouw onderzocht.
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Voor het beroepen van een nieuwe predikant is uiteraard ook een
solide financiéle basis nodig. Heeft u nog niet bijgedragen
aan Kerkbalans voor 20237 U kunt uw bijdrage overmaken op NL25
INGB 0000 047682. Als u al een toezegging heeft gedaan voor 2023,
ontvangen wij de bijdrage graag nog in dit jaar. Hartelijk dank!

Voor vragen kunt u contact opnemen met ouderling en
kerkrentmeester Jeroen van Velzen via jjwvanvelzen@gmail.com.

Tentoonstelling met (bescheiden) Rotterdamse inbreng

Op 19 oktober opent het Luther Museum een nieuwe tentoonstelling:
Luther & het Avondmaal. De tentoonstelling toont de ontwikkeling
van het luthers avondmaalsgerei door de eeuwen heen. Eenvan onze
avondmaalbekers is daar ook te bewonderen.

De Zweedse zeemanskerk was tot 2018 ‘op stand’ gevestigd aan de
Parklaan 5. Een statig woonhuis, met rijk interieur en een kerkzaal.
Menig gemeentelid zal terugdenken aan een aantal keren dat we daar het
seizoen mochten afsluiten in de tuin (foto). Er is in Rotterdam waarschijnlijk
geen diepere, langere stadstuin, met aan het uiteinde een zwembad (!).
Ook de voorganger destijds van ELG sprong erin.

Redactie: Nel Merks, Mies de Vries-Langelaar, Andries Ponsteen
(eindredacteur/ 06 38466960)
Bijdragen: Mies de Vries-Langelaar, Helen Florijn,
Lianda Groeneveld, Jeroen van Velzen, Arnold Filius,
Freek Houweling, Peet Jansen, Andries Ponsteen
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