DE KLEINE ANDREAS

augustus, september, oktober 2023

Afscheid Ds. Martin van Wijngaarden
van Andreaskerk naar Abdijkerk



WELKOM IN DE ANDREASKERK!

Kerkdiensten

Welkom bij onze diensten! Na afloop koffie in de Paardenkamer.
Zie ook website.

e Zondag 20 augustus, 10.30 uur. Rachel Wardenaar,
predikant in opleiding, lid Lutherse Synode.

e Zondag 27 augustus, 10.30 uur. ds. André van der Stoel,
predikant ELG Amsterdam. Heilig Avondmaal.

e Zondag 3 september, 10.30 uur. Erna van Wijngaarden.

e Zondag 10 september, 10.30 uur. Helen Florijn.
Opening seizoen met High Tea na de dienst.

e Zondag 17 september, 10.30 uur. ds. Erwin de Fouw,
predikant ELG Den Haag.

e Zondag 24 september, 10.30 uur. Helen Florijn.

e Zondag 1 oktober, 10.30 uur. ds. Wim van Beek,
emeritus predikant ELG Bodegraven/Woerden. Heilig Avondmaal.
Na afloop bijeenkomst ‘Duurzaam Luthers in Nederland 2030’
(Zie voor meer info elders in dit blad).

e Zondag 8 oktober, 10.30 uur. Hans Bas Val.

e Zondag 15 oktober, 10.30 uur. Helen Florijn.

e Zondag 22 oktober, 10.30 uur. /[se Swart, predikant in opleiding.

e Zondag 29 oktober, 10.30 uur. Helen Florijn. Hervormingsdag.
Zeemanskerkendienst.

AFSCHEID MARTIN EN ERNA

Sharon Winklaar
De lier hing aan de wilgen, misericordia.
God zal ons niet verdelgen, aan God zij Gloria.

22 jaar lief en leed delen met je gemeente en dan afscheid nemen.
Voor deze zware opgave stond onze dominee
Martin van Wijngaarden op zondag 25 juni 2023.



Gelukkig wist de gemeente er, geheel op traditioneel Lutherse
wijze, een mooi feest van te maken. De opkomst was dan ook
overweldigend. Een volle kerk en dat in een zomerse hitte van wel
32 graden! Zoveel lieve mensen die een band hebben met onze kerk
en dominee: het was fantastisch om mee te maken.

Uit Amsterdam, Den Haag en uit verschillende gemeenten van het
land: men kwam om afscheid te nemen en om samen te bidden
voor een goede toekomst voor Martin en natuurlijk ook voor Erna.
Anekdoten werden uitgewisseld door de twee sprekers, onze
nieuwe voorzitter van de kerkenraad drs. Mies de Vries - Langelaar
en als vertegenwoordiger van de Classis drs. llse Hogeweg. Velen
hielden het niet droog. In 22 jaar kan er veel gebeuren, goede en
minder goede dingen. De feestelijke dienst werd ondersteund door
(ex-)leden van het koor, dat onder leiding van Martin is begonnen
en gegroeid tot een volwaardige ‘AndreasCantorij’.



De cantorij zong ter afsluiting van de dienst als verrassing het
‘Gloria a te’ van Jean-Paul Lécot met een eigen afscheidstekst.

Er waren cadeaus van gemeente en kerkenraad, in de vorm van een
icoon van de apostel Andreas - als blijvende herinnering aan de
Andreaskerk - en een vakantie naar Terschelling. Na afloop van de
dienst volgde een geanimeerde receptie, waarbij iedereen
persoonlijk afscheid van Martin en Erna kon nemen. Helaas is dit
afscheid een feit, maar de herinneringen blijven voor altijd. Martin
en Erna: het ga jullie goed in de nieuwe werk- en woonomgeving
Den Haag! Als Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam vonden
wij het een eer dat jullie onze predikant en kerkelijk werker hebben
willen zijn. God zegene jullie.

The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you
and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you
peace. Amen.



1000 x DANK!

Martin en Erna van Wijngaarden

De dag van 25 juni heeft een enorme indruk op mij en Erna
gemaakt. Het was een feest en tegelijkertijd een terugblik. Dat alles
bij elkaar stemt mij dankbaar. Zondag 25 juni strotseerden dik 150
mensen (uit de gemeente, maar bij de receptie ook uit de buurt) de
hoge temperatuur.

Dank voor alle vertrouwen en samenwerking in de afgelopen 22
jaar. In deze gemeente was het goed toeven in alle kringen (al dan
niet met maaltijden), in pastorale contacten, bij reizen naar onder
andere ‘Lutherland’ en naar Rome, in het voetspoor van Luther en
met de AndreasCantorij! Ook moeten alle contacten genoemd
worden rond het oecumenisch leerhuis en de zomerschool, nu de
Hervormingsdaglezing. Het heeft mij een ‘rijker mens’ gemaakt.
Dat alles kwam bij elkaar op die letterlijk en figuurlijk warme
zondagmiddag. Veel dank voor aanwezigheid in de dienst en bij de
prachtige receptie en voor de toespraken. Dank ook aan allen die
groeten stuurden (mails en kaarten) en andere attenties. Alles was
heel bijzonder en heb ik zeer gewaardeerd. Van dit alles noem ik de
‘tegoedbon’ voor een verblijf op Terschelling die Erna (en ik mag
mee) namens u allen kreeg. Verder een mooie mozaiek-schotel met
Lutherroos, gemaakt door de kinderkerk.




Van de AndreasCantorij een chocolade-monument - met foto en
kerk - letterlijk ‘om op te eten’. Tenslotte: de icoon die wij van u
allen kregen. Een oekraiense ikoon van Andreas, via bemiddeling
via Father Dmitry. Een beter voorwerp als herinnering aan u allen,
deze gemeente, is niet mogelijk! Groet en zegen!




MARTIN EN ERNA: ADRES EN INTREDE

e Adres: Willem Il straat 30, 2552 BP Den Haag-Loosduinen.
e Intrededienst: Zondag 17 september, 15.00 uur, Abdijkerk,
Willem Il straat 40, Den Haag-Loosduinen.

EVEN VOORSTELLEN

Hoewel velen van u/jullie mij al kennen van de stageperiodes in de
Andreaskerk, stel ik mij graag voor als uw nieuwe pastoraal werker
(deeltijd). Mijn naam is Helen Florijn, 28 jaar en ik ben sinds 1 juni
getrouwd met Huig de Koning. Ik studeer in Amsterdam aan de
PThU voor de master Gemeentepredikant. Vanaf september wonen
wij met hond Lucky in Rotterdam. Momenteel is dat nog in
Apeldoorn, waar wij ook lid zijn van de lutherse kerk. Tot voor kort
werkte ik als begeleider van mensen met een ernstige geestelijke
beperking. Nu kom ik de Andreaskerk dienen. Inmiddels stagiair-af
koester ik zeer warme herinneringen aan de gemeente, die ik als
betrokken, authentiek luthers en enthousiast ervaar. Dat merkten
wij ook door de belangstelling en attenties rondom onze bruiloft,
heel fijn!

In de bevestigingsdienst en de vorige nieuwsbrief werd al een korte
taakomschrijving gegeven. (Pastoraat, voorgaan in de erediensten
en nieuwe initiatieven voor gemeentevorming.) Ik ga de gemeente
het meest zichtbaar dienen met pastoraat en het voorgaan in
vieringen. Samen met de kerkenraad zal het pastoraat opgepakt
worden, nu Martin van Wijngaarden afscheid heeft genomen.

Over 'pastoraat’ wordt tegenwoordig heel breed gedacht, men
denkt daarbij aan 'psychische begeleiding en ondersteuning’,
'huisbezoek', 'thuisbezoek' of 'biecht'. De mooiste definitie vind ik
die van Reijer de Vries, universitair docent Praktische Theologie:
'Pastoraat vindt plaats, waar mensen met aandacht en zorg met
elkaar meeleven vanuit een gedeelde bezieling van geloof, hoop en
liefde.' Deze omschrijving geeft blijk van laagdrempeligheid en
warmte. Ik hoop benaderbaar voor u/jou te zijn.
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Dat geldt ook voor het voorgaan in de erediensten en voor het
gemeentewerk, in het bijzonder het jeugdwerk. Bij dat laatste gaat
het onder meer om meewerken en meedoen aan leuke en
samenbindende activiteiten.

Ik zie er ontzettend naar uit en heb het nu al naar mijn zin!
Overige weetjes over mij: ik ben naast mensenmens een enorm
dierenmens, zet graag meubels in elkaar en heb de bachelor
Egyptologie gedaan. Ik kwam er pas na de bachelor Theologie
achter mij geroepen te voelen tot het predikantschap.

Ik zie ernaar uit u/jou (beter) te leren kennen!

Tot snel weer ziens, hartelijke groet Helen,
(heflorijn@gmail.com/06-17857478).

VAN DE KERKENRAAD

Mies de Vries-Langelaar, Jeroen van Velzen

Op 3julij.l. vergaderde de kerkenraad in de nieuwe samenstelling.
Op de agenda stonden de jaarrekeningen van diaconie,
kerkrentmeesters, het Weeshuisfonds en het Fonds Lidmaten. Alle
rekeningen zijn besproken en goedgekeurd.



Vervolgens kwamen de kerkordelijke zaken aan de orde die
samenhangen met het vertrek van ds. Van Wijngaarden. In
afwachting van de officiéle kennisgeving m.b.t. tot het beroep door
de Abdijkerkgemeente Den Haag kon de kerkenraad nog geen
officiéle stappen zetten, maar kerkrentmeesters en voorzitter
hebben zich wel georiénteerd op acties die ondernomen moeten
worden, zoals het aanstellen van een consulent en het afwikkelen
van de detacheringsovereenkomst met de VU. Zolang er geen
consulent is aangesteld, wordt deze rol vervuld door onze
synodevoorzitter, ds. Andreas Wohle.

Tijdens de vergadering is verder gesproken over de werkzaamheden
van pastoraal werker Helen Florijn. Zij is tot en met augustus 2024
aangesteld voor 18 uur per week. Haar taken zijn voornamelijk
pastoraat, voorgaan in ca. 18 diensten en de ontwikkeling van
nieuwe initiatieven voor de jeugd.

Vanwege de veranderende samenstelling van de kerkenraad moest
ook de taakverdeling besproken worden. Vertegenwoordigers van
de colleges in de kerkenraad formeren een werkgroep die zich buigt
over de invulling van het preekrooster. Mochten gemeenteleden
suggesties hebben voor een gastpredikant die zij graag horen, dan
kunnen zij dit melden bij Lianda Groeneveld of Jeroen van Velzen.
De ouderlingen gaan een overzicht bijhouden van degenen die de
bloemen van het altaar krijgen. Op die manier wordt inzichtelijk wie
geregeld de bloemen krijgen en waar mogelijk meer aandacht moet
komen. Wanneer u iemand wilt voordragen voor de bloemen kunt u
dit melden aan Lianda Groeneveld. De volgende bijeenkomst van de
kerkenraad is op 11 september aanstaande.



DOOR DE OGEN VAN ANDREAS

Andries Ponsteen
Afscheid van Rotterdam. Maar dan anders

Dit nummer van De Kleine Andreas gaat vooral over het afscheid
van onze predikant. Voor een zeemanskerk als de onze is het dan
niet gewaagd om het nog even te hebben over een andere,
nautische manier van afscheid nemen. Dit jaar namelijk bestaat de
Holland Amerikalijn 150 jaar. Met deze oorspronkelijk Rotterdamse
scheepvaartmaatschappij van 1873 zijn tienduizenden mensen naar
Amerika gebracht. Bijna altijd namen deze emigranten voorgoed
afscheid van Europa en hun dierbaren. De Wilhelminakade,
vertrekpunt van de HAL, naast het huidige Hotel New York, heeft
heel wat tranen gezien. Het laatste schip dat voor dit trans-
Atlantische transport zorgde (en daarna ging cruisen) was de vijfde
‘Rotterdam’, die een permanente plek heeft gekregen in
Katendrecht.

Holland Amerika Lijn: voor nieuw begin

De Holland Amerika Lijn (oorspronkelijk ‘Nederlandsch-
Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij’ en tegenwoordig
‘Holland America Line’), is opgericht als een ware
‘afscheidsmaatschappij’. De Rotterdamse initiatiefnemers Reuchlin,
Plate en Van der Hoeven zagen dat er groeiende behoefte was aan
schepen die ‘landverhuizers’ naar de zo begeerde overkant van de
oceaan brachten. Na het afscheid ontstond er voor hen een nieuw
begin in Canada en de USA. Hier ligt een bescheiden parallel met
onze vertrekkende dominee: ook hem wacht na zijn afscheid een
nieuw bestaan!
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Overigens heeft de HAL lange tijd dominees aan boord gehad, als
geestelijk verzorger van de emigranten. Andreas, wiens vader een
tijd scheepspredikant was bij de HAL, zal nog wel eens ingaan op de
boeiende nautische en sociale geschiedenis van de HAL en haar
verwevenheid met Rotterdam.

In elk geval eindigt hier de gelijkenis tussen de 150-jarige HAL en
(vertrekkende) dominees.

Afscheid van Rotterdam van de ‘Statendam’ in 1959, op de Wilhelminakade.
De toen nog kleine Andreas staat er ook (op).

DUURZAAM LUTHERS IN NEDERLAND 2030

Jeroen van Velzen

Op zondag 1 oktober na de dienst is er een bijeenkomst voor
gemeenteleden in het kader van het project ‘Duurzaam Luthers in
Nederland 2030°. Projectleider Arie Bijl en vicepresident van de
Lutherse Synode Maarten van der Wouden komen naar de
Andreaskerk om met ons te praten over de toekomst van de
Lutherse kerk in Nederland.
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Hoe houden we het lutherse in de toekomst zichtbaar, ook binnen
de PKN? Als lutheranen zijn wij er verantwoordelijk voor, om onze
traditie levend te houden. De Lutherse Synode heeft daarom in
2022 besloten dat er een project ‘Duurzaam Luthers in Nederland
2030’ wordt gestart, dat verzwakking van de lutherse traditie
tegengaat. De projectleider gaat momenteel de Lutherse
gemeenten langs. Het doel van zijn bezoeken is informatie vergaren
en spreken met gemeenteleden over de toekomst van hun
gemeente en kerk. Welke ervaringen hebben zij, goede en slechte?
Welke (on)mogelijkheden zien zij? De resultaten van deze
gesprekken worden verwerkt in een plan van aanpak. Dat plan zal
onder meer bevatten: een landelijk en regionaal ‘mozaiek van
lutherse vindplaatsen’, een toekomstbestendig beheer van luthers
vastgoed en de borging van de lutherse traditie binnen de PKN.
We hopen op 1 oktober op uw komst en inbreng!

Redactie: Helen Florijn, Nel Merks, Andries Ponsteen
(eindredacteur/ 06 38466960)
Bijdragen: Sharon Winklaar, Mies de Vries-Langelaar, Helen Florijn, Jeroen
van Velzen, Martin en Erna van Wijngaarden-Raben, Andries Ponsteen
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