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DE KLEINE ANDREAS 
september en oktober 2024 

nieuwsbrief Lutherse Gemeente Rotterdam 
 

 
 

Behalve in Rotterdam zijn er Nederland nauwelijks nog zeemanskerken. 

Hier de Hervormde Zeemanskerk  uit de 17e eeuw in Oudeschild, op Texel. 

Zie de Zeemanskerkendienst op Zondag 27 oktober en het artikel daarover. 

 

 

 

‘Soms daalden zij af naar zee,  

gingen scheep en bevoeren het wijde water...’  

 

Psalm 107:23. 
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WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN IN DE ANDREASKERK! 
Koffie na afloop in de Paardenkamer. Zie ook website 

 
• Zondag 1 september, 10.30 uur. Rachel Wardenaar.  

14e Zondag na Trinitatis. 

• Zondag 8 september, 10.30 uur. Nog te bepalen. Opening seizoen. 

15e zondag na Trinitatis.  

• Zondag 15 september, 10.30 uur. Ds. Erwin de Fouw. Heilig Avondmaal. 

16e zondag na Trinitatis. 

• Zondag 22 september, 10.30 uur. Ds. Fulco Timmers.  

17e zondag na Trinitatis. 

• Zondag 29 september, 10.30 uur. Ds. Bob Becking.  

18e zondag na Trinitatis. 

• Zondag 6 oktober, 10.30 uur. Ds. Wim van Beek.  

Jubileum ‘Andreaskerk 75 jaar’. Heilig Avondmaal. 19e zondag na Trinitatis. 

• Zondag 13 oktober, 10.30 uur. Hans Bas Val. 20e zondag na Trinitatis. 

• Zondag 20 oktober, 10.30 uur. Ds. Jannet van der Spek.  

21e zondag na Trinitatis. 

• Zondag 27 oktober, 11.00 uur. Voorgangers van de zeemanskerken. 

Zeemanskerkendienst. 22e zondag na Trinitatis. 
 

PASTORAAL 
Helen Florijn 

 

Ook in de zomermaanden waren er in onze gemeente zorgen en ziekte. Een 

aantal van ons hebben een moeilijke diagnose te verwerken of ondergaan 

onderzoeken en behandelingen. Gelukkig was er ook genoeg positiefs: herstel 

van ziekte, de geboorte van een kleinkind voor Hellen Blanca en verjaardagen. 

We moeten ook denken aan onze gemeenteleden die zo graag naar de kerk 

willen komen, maar die dat niet kunnen. Laten we als gemeente van Jezus 

Christus met gebed en bemoediging om elkaar heen staan. Weet u ook altijd 

welkom, om namen te schrijven in het voorbedenboek bij de ingang van de 

kerk. Een leestip: in het twaalfde hoofdstuk van de Romeinenbrief bemoedigt 

Paulus de christelijke gemeente in Rome. Een inspirerend gedeelte, waarin we 

kunnen vinden wat het is, om individu en gemeente te zijn in Jezus Christus, 

en hoe we bij kunnen dragen aan ook onze gemeente anno 2024. 
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BEROEPINGSWERK 
Beroepingscommissie 

 

De Beroepingscommissie heeft vóór de zomer onze vacature voor predikant 

uitgezet langs verschillende kanalen, onder meer die van de Protestantse Kerk 

in Nederland. De wensen, die u had voor het profiel van een aan te trekken 

predikant, zijn in de vacaturetekst verwerkt. Ook heeft de 

Beroepingscommissie rechtstreeks kandidaten benaderd, met de vraag of zij 

zouden willen solliciteren. Daarbij zijn ook de suggesties gevolgd die 

gemeenteleden hebben gedaan. Dit proces leverde (slechts) twee reacties op. 

Daaronder was die van ds. Fulco Timmers, die als toenmalig consulent van 

onze gemeente open met ons heeft gecommuniceerd, dat hij graag gegadigde 

was voor vervulling van de vacature. Dat stond dus ook in De Kleine Andreas 

van mei/juni. Om de wervingsprocedure zuiver te houden, trok Fulco zich terug 

als consulent en werd opgevolgd door Erwin de Fouw, die ook voorzitter werd 

van de Beroepingscommissie. Inmiddels heeft Fulco ons echter laten weten, 

geen ambitie meer te hebben voor onze vacature. Hij heeft ons gevraagd 

hiervoor de volgende verklaring op te nemen: ‘Fulco heeft aangegeven zich 

helaas niet kandidaat te zullen stellen. De reden is dat hij in een andere 

procedure kansrijk is en voor die aanstelling wil gaan’.  

Wij respecteren zijn besluit. De Beroepingscommissie wil graag een 

verantwoorde keuzemogelijkheid hebben en gaat de komende weken dus 

door met de werving. De vacaturetekst is daarvoor geactualiseerd en wordt 

opgenomen in het komende landelijk magazine ‘ELKkwartaal’. U vindt die 

tekst natuurlijk ook op onze eigen website. Sluiting van de reactietermijn is nu 

15 oktober. De momenteel overgebleven kandidaat is van dit alles op de 

hoogte en blijft graag meedoen. Suggesties van gemeenteleden zijn weer van 

harte welkom bij ds. De Fouw, via beroepingscommissie@luthersrotterdam.nl 

of 06-20775145. 

 

TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT 
Andries Ponsteen 

 

Zeemanskerkendienst 
 

Op 27 oktober staat in de ‘Zeemanskerkendienst’ de zee centraal. Ik schreef 

vorig jaar een stukje over deze mooie traditie en over de band tussen 

Lutheranen en de zee. Zeemanskerken zijn er nauwelijks meer. Het kerkje in 

Oudeschild, dat op de titelpagina staat, was ooit bedoeld voor zeevarenden 

die op de rede van Texel lagen.  

mailto:beroepingscommissie@luthersrotterdam.nl


4 
 

Wel zijn er op een aantal plaatsen nog zeemanshuizen, ook in Rotterdam. De 

Schotse en Anglicaanse kerk waren de eerste stichters van kerken voor 

zeevarenden in Rotterdam. De Scandinavische lutherse kerken kwamen er 

later mee. De Scots International Church van 1657/1697 aan het Vasteland had 

veel weg van onze oude kerk aan de Wolfshoek en is in WO II verloren gegaan. 

 

 
 

Scots International Church Rotterdam 1657/1697/1940 

 

‘O eeuwige Vader, sterk in macht…’ 
 

In onze Zeemanskerkendienst wordt meestal lied 467, uit het voormalige 

Liedboek van de protestantse kerk van 1973, gezongen: ‘O Eeuwige vader, 

sterk in macht’. (‘Eternal father, strong to save’). Dit is wereldberoemd en in 

Groot Brittannië en de USA bekend als de ‘Navy Hymn’.  
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Het is uitgegroeid tot een internationaal gebed voor alle zeevarenden. Het 

gedicht is in 1860 geschreven door de Engelse dichter William Whiting (1825-

1876). Hij werd geïnspireerd door Psalm 107 en maakte het voor een leerling, 

die de gevaarlijke oversteek per zeilschip naar Amerika ging maken. Dominee 

John Bacchus Dykes (1823-1876), als componist befaamd vanwege veel 

geliefde gezangen, ook in Nederland,  schreef er de melodie bij. Die werd 

bekend onder de naam ‘Melita’, een ander woord voor ‘Malta’, het eiland waar 

Paulus volgens de overlevering schipbreuk leed. 

 

 
 

In aanwezigheid van Winston Churchill en Franklin Roosevelt zingt de bemanning van het 

slagschip ‘Prince of Wales’ in augustus 1941 ‘Eternal Father, strong to save.’,  

 dé hymne van zeevarenden.  

 

Te land, ter zee en in de lucht 
 

De Amerikanen vonden in 1937/1940 echter dat het gezang moest worden 

gemoderniseerd, door ook landreizigers en vliegtuigpassagiers op te nemen. 

Daarvoor werden de coupletten 2 en 3 aangepast. In de beroemde film ‘Titanic’ 

van 1997 worden juist die verzen gezongen in een kerkdienst aan boord van 

het gedoemde schip. Blijkbaar was er niet over nagedacht, dat je in het jaar van 

de ‘Titanic’ (1912) nog helemaal geen vluchten over de oceaan had, zoals de 

hymnoloog Wim Kloppenburg snedig constateerde. Later voegden de 

Amerikanen zelfs nog ruimtereizigers aan de tekst toe! 
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In de beroemde film ‘Titanic’ van 1997 zingt Kate Winslet in de kerkdienst aan boord een 

merkwaardige versie van ‘O eeuwige Vader, sterk in macht.’ 

 

Te licht bevonden? 
 

Het lied is in de twintigste eeuw aan een zegetocht begonnen. Bij tal van 

officiële gelegenheden in de Engelstalige wereld werd en wordt het gezongen. 

Bijvoorbeeld tijdens de begrafenissen van Churchill, president Roosevelt en 

Prins Philip. Nog steeds is het prachtig om het in het Verenigd Koninkrijk te 

horen spelen door bijvoorbeeld de band van de Royal Marines. In het Liedboek 

voor de Kerken van 1973 was het lied nog aanwezig. Maar gezaghebbende 

kerkmusici en dichters hadden er bedenkingen bij. Melodie en tekst werden 

niet ‘groots’ gevonden. Waarschijnlijk mede vanwege dit – tijdgebonden - 

oordeel van hymnologische ‘schriftgeleerden’ werd het niet opgenomen in het 

huidige Liedboek. Onterecht vind ik en tegen de zin van maritieme 

kerkgemeenschappen. Misschien is de melodie niet de allersterkste. Mogelijk 

is de tekst wat gedateerd, ondanks de hertaling van enkele coupletten door 

Willem Barnard.  
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Maar soms wordt het belang van een kerklied ook door andere factoren 

bepaald. Dit lied raakt overal ter wereld een snaar bij mensen. Soms vanwege 

een diepgevoelde band met de zee. Soms als zang, die christenen  - te land, ter 

zee en in de lucht - vertrouwen geeft op hun levensreis vol gevaren. Het past 

hoe dan ook voor 100% bij de zeemanskerken van onze internationale 

havenstad. Onze gemeente heeft dus voor dit lied terecht een inlegvel bij het 

Liedboek paraat. Ik hoop dat het op 27 oktober weer opgenomen is in de Orde 

van Dienst. Het zal overtuigend klinken. De vooraanstaande Rotterdamse 

kerkmusicus Adriaan C. Schuurman vond in 1977 dat het in elk geval niet te 

snel moest worden gezongen. Dáár had ie dan waarschijnlijk wél gelijk in. 

 

VAN DE KERKENRAAD 
Mies Langelaar 

 

Het dagelijks bestuur kwam op 26 augustus bijeen om de 

Kerkenraadsvergadering voor te bereiden. Na de vakantieperiode waren er 

vooral zaken van Kerkrentmeesters die om aandacht vragen: zo moet de 

jaarrekening van het Lidmatenhuis worden vastgesteld, is er sprake van een 

bestuurswisseling bij het Weeshuis, met daaraan gekoppeld het afscheid van 

de aftredende bestuursleden en moet de financiële commissie in overleg met 

de beide fondsen de bijdrage vanuit de fondsen voor de komende begroting 

vaststellen.  Met onze pastoraal werkende Helen Florijn is afgesproken, dat zij 

haar contract, zolang wij nog geen nieuwe voorganger hebben, in ieder geval 

verlengt tot en met november van dit jaar. Met de ouderlingen is gekeken naar 

de activiteiten voor de komende periode: de seizoenstart op 8 september, de 

feestmaand oktober rond het 75-jarig bestaan van het kerkgebouw, de 

Zeemanskerkendienst op 27 oktober a.s.  en de vesperviering en het Groot Eén 

Hapjes buffet op 22 december. Elsa Aarsen zal ook het komende seizoen het 

Leerhuis leiden, terwijl wij in januari van start gaan met de cursus ‘Leren van 

Luther’. Uiteraard staat ook het beroepingswerk op de agenda, hierover kunt 

u elders in deze Kleine Andreas meer lezen. 
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ONDERWEG MET HET GELOOF 

Peet Jansen 
 

De ontmoeting 
 

Ik reed op een zonnige morgen met onze vrachtwagen van Wenen naar Villach 

met een lading groente en fruit.  

Bederfelijke waar, dus ik viel niet onder het zondags rijverbod. Het was tijd voor 

een pauze. Stoppen kon aan de overkant, daarvoor moest ik onder de snelweg 

door. Toen ik op de parkeerplaats kwam, stond er een jongeman te liften en 

druk te zwaaien naar mij. Ik dacht: ‘Nee hè, niet weer zo’n vervelende lifter!’ en 

reed snel verder om hem te ontwijken. Maar hij rende wuivend met me mee. 

Op een gegeven moment was de doorgang geblokkeerd door vrachtwagens, 

die vanwege het rijverbod geparkeerd stonden. Ik stopte, hij stond naast mijn 

cabine. Ik zag iets vreemds aan zijn kleding, werd nieuwsgierig, deed mijn raam 

naar beneden en sprak hem aan. Hij praatte Nederlands, maar met een vreemd 

accent, dat ik ondanks mijn jarenlange rijervaringen niet kon thuisbrengen. Ik 

nodigde hem uit voor een kop koffie in het tankstation en bood hem een belegd 

broodje aan, dat hij naar binnen schrokte. Een tweede wilde hij ook wel en we 

raakten aan de praat. Ik vroeg waarom hij alleen reisde. Hij vertelde dat hij uit 

het oosten van Nederland afkomstig was. Hij kwam in Amsterdam terecht, 

raakte aan de drugs. Zo erg, dat hij in het ziekenhuis belandde. Daar bezochten 

hem twee vrouwen die over Jezus spraken. Zo kwam hij tot geloof. Daarna 

raakte hij van zijn verslaving af. Hij ging verslaafden helpen, in Londen, waar hij 

zijn eerste bijbel in het Engels kreeg. Later deed hij hetzelfde in Lissabon, waar 

de voorganger hem vroeg naar Oost Europa te gaan om het evangelie te 

brengen. 

 

Een wonder 
 

Hij wilde uiteindelijk naar Israël. Ik zei dat dat niet ongevaarlijk was, maar hij 

was niet bang, omdat de Heer bij hem was. Ik voelde erbarmen voor deze 

tengere man en vroeg of hij nog iets nodig had. Hij antwoordde, dat zijn geld 

was verdwenen. Ik gaf hem wat om de komende dagen door te brengen. Hij 

wilde ook graag sokken en een deken. Ik vroeg hem mee te lopen naar mijn 

vrachtwagen. Ik opende mijn opbergkist en gaf hem mijn reserve slaapzak met 

capuchon, wollen sokken en andere kleding, omdat de dagen al korter werden.  
Hij had ook God gebeden om een Nederlandse bijbel. Ik vroeg hem in de cabine 

en gaf hem de bijbel die mijn oudste zoon bij het verlaten van de school had 

gekregen. Hij werd heel enthousiast en zei: ‘Alles waar ik God om bad, krijg ik 

door jou!’.  
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Ik nam met een vol gemoed afscheid van hem en dacht er nog lang over na. 

God gebruikte mij als boodschapper voor alles, waar de jonge man om bad. Ik 

vond en vind het nog steeds een wonder dat de Heer dit gedaan heeft. Toen ik 

mijn reis vervolgde, hoorde ik een stem in mijn hoofd die zei: ‘Alles wat je voor 

je minste broeders hebt gedaan, heb je mij gedaan’.  

 

ANDREAS HELPT 
Arnold Filius 

 
 

De diaconie heeft in de afgelopen tijd niet stilgezeten. Traditiegetrouw is de 

zomer de periode, waarin we diverse gezinnen ondersteunen en kunnen 

verblijden met een heerlijke vakantie, die anders niet mogelijk was geweest. 

Het gaat om senioren of eenoudergezinnen met kinderen die we in 

samenwerking met de Stichting Lutherse Ontspanningsactiviteiten 

(SLOA) op vakantie laten gaan. Wilt u hier meer over lezen, bezoek dan eens de 

website van de stichting via www.sloavakanties.nl. Kent u iemand die zo’n 

vakantieweek goed kan gebruiken, of denkt u dat u zelf tot de doelgroep 

behoort, laat het dan aan ons weten door een mail te sturen naar 

diaconie@luthersrotterdam.nl. Verder zijn er deze zomer opvallend veel 

steunverzoeken binnengekomen van gezinnen, die getroffen zijn door de 

zogeheten toeslagenaffaire. Deze gezinnen wachten al jaren op 

duidelijkheid van een definitieve rechterlijke uitspraak. Het is dan extra pittig 

om zo lang de eindjes aan elkaar te moeten knopen. Vanuit de diaconie 

proberen we te helpen, met name waar andere instanties tekortschieten.  

Wilt u hen meenemen in uw voorbeden? 

 

 
 

 

https://sloavakanties.nl/
mailto:diaconie@luthersrotterdam.nl
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ANDREAS ACTIEF 
 
 

Zangers en musici gezocht! 
 

Dit jaar bestaat de Andreaskerk 75 jaar! Dat willen wij niet ongemerkt voorbij 

laten gaan en daarom wordt de maand oktober een feestelijke maand, die wij 

willen afsluiten met een feestelijke Zeemanskerkendienst  op 27 oktober.  

Voor die dienst zijn we (eenmalig) op zoek naar mensen, die het leuk vinden 

om zingend en musicerend een bijdrage te leveren. U hoeft geen 

beroepszanger te zijn om mee te doen, we houden de te zingen werken 

laagdrempelig en ze zijn voor iedereen geschikt. Wilt u meewerken, meldt u 

dan aan door een mail aan voorzitter@luthersrotterdam.nl of rechtstreeks bij 

Mies Langelaar op zondag na de dienst. 
 

 
 

 

Zwaan zit aan! 
 

Na de aspergemaaltijd in mei hadden wij, als team van Zwaan-zit-aan, u een 

nieuwe maaltijd beloofd in oktober. De bedoeling is, dat wij dan een heerlijke 

Indische rijstafel voor de deelnemers klaarmaken. U bent op 3 oktober vanaf 

17.00 uur van harte welkom in de Paardenkamer om mee te eten. U kunt zich 

aanmelden bij Annie Ruizenveld de Winter, Nel Merks-Knetsch of via 

voorzitter@luthersrotterdam.nl. 

 

 

mailto:voorzitter@luthersrotterdam.nl
mailto:voorzitter@luthersrotterdam.nl
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Leerhuis 

 

Het Leerhuis wordt op 12 september hervat. We gaan door op de ingeslagen 

weg. Er is nog zoveel te vertellen over geschiedenis en achtergronden van ons 

christelijk geloof. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom! 

 

OPROEP: ANDREAS WORDT 75! 

 

Het volgende nummer van De Kleine Andreas wijden we voor een groot deel 

aan het 75-jarig bestaan van onze Andreaskerk. Ook willen we een kleine 

expositie over de kerk inrichten. Op 6 oktober schenken we in de dienst 

aandacht aan dit jubileum. Er is een kleine werkgroep die deze verjaardag 

voorbereidt, bestaande uit Mies Langelaar, Freek Houweling en Andries 

Ponsteen. Wij roepen iedereen op, die foto’s heeft, herinneringen, verhalen, 

attributen. Het maakt niet uit: laat het ons weten. Alles wat de verjaardag van 

onze Andreas kan sieren: van harte welkom!! 

 

LUTHERANEN EN DE ZEE 

 

 
 

In veel Deense (Lutherse) kerken hangen modelschepen,  

om de band van Denemarken met de zee te benadrukken. Hier op het eiland Fejo. 
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COLOFON 

 

Redactie: Mies de Vries-Langelaar, Andries Ponsteen  

(eindredacteur/ 06 38466960) 

 

Bijdragen:  Mies Langelaar, Helen Florijn,  

Arnold Filius, Elsa Aarsen-Schiering,  

Lianda Groeneveld, Peet Jansen,  Andries Ponsteen. 

Distributie: Greet Postema. 

 

Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51, 3036 LB, Rotterdam 

010-4222472  


