DE KLEINE ANDREAS

november, december 2025, januari 2026
nieuwsbrief Lutherse Gemeente Rotterdam

Molens ‘De Lelie’ en ‘De Ster’ aan een winterse Kralingse Plas

WINTER 2025/2026

‘Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te
oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht ,
nooit komt daar een einde aan’.

Genesis 8:22



WELKOM BlJ DE DIENSTEN IN ONZE ANDREASKERK!
Koffie na afloop in de Paardenkamer. Zie ook onze website.

Zondag 23 november, Laatste zondag kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag.
10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs.

Zondag 30 november, 1¢ Advent, 10.30 uur. Prof. dr. Sabine Hiebsch.
Hoogleraar Theologische Universiteit Utrecht.

Zondag 7 december, 2¢ Advent, 10.30 uur.

Ds. Mirjam Visser-Fuchs. Heilig Avondmaal.

Zondag 14 december, 3¢ Advent, 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs.
Zondag 21 december, 4¢ Advent, 16.00 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs.
Adventsvesper, Lessons and Carols (zie onder) en Groot Eénhapjesbuffet.
Woensdag 24 december, Kerstnacht. Deutsche Evangelische Gemeinde.
16.00 uur. Pradikant Ulrich Théle en ds. Mirjam Visser-Fuchs.

Donderdag 25 december, Eerste Kerstdag, 10.30 uur.

Ds. Mirjam Visser-Fuchs en Pfarrer Stefan Leonard. Heilig Avondmaal.
Zondag 28 december, 1e zondag na Kerstmis. 10.30 uur.

Door de kerkenraad. Metten met kerstverhaal. Na afloop oliebollen.
Zondag 4 januari 2026. Epifanie. Dag van de Naamgeving. 10.30 uur.
Ds. Mirjam Visser-Fuchs. Heilig Avondmaal. Nieuwjaarsreceptie.

Zondag 11 januari. 1e zondag na Epifanie, 10.30 uur. Ds. Fulco Timmers.
Predikant Kloosterkerk Den Haag. Voormalig consulent Lutherse
Gemeente Rotterdam.

Zondag 18 januari. 2e zondag na Epifanie, 10.30 uur.

Ds. Mirjam Visser-Fuchs.

Zondag 25 januari. 3e zondag na Epifanie, 10.30 uur. ds. Erwin de Fouw.
Predikant Luthers Ede, voormalig consulent Luthers Rotterdam.

Zondag 1 februari. Septuagesima, 10.30 uur. Ds. Mirjam Visser-Fuchs.
Heilig Avondmaal.

Zondag 8 februari. Sexagesima. 10.30 uur. Rachel Wardenaar.
Proponent, lid Lutherse Synode.

Zondag 15 februari. Quinquagesima. 10.30 uur. Helen Florijn.

Voormalig pastoraal werker Luthers Rotterdam.



BlJ DE KERKDIENSTEN

Eeuwigheidszondag, 23 november 2025, 10:30 uur

Op 23 november noemen we de namen van de mensen die het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden en steken kaarsen voor hen aan. Daarna is er
gelegenheid voor ieder die dat wil, om een kaars aan te steken voor iemand
die hij of zij mist. Er is ook mooie muziek, luitiste Elly van Munster en sopraan
Hilde Van Ruymbeke zullen liederen brengen met het thema ‘troost’. Heeft u
een naam die u genoemd wilt hebben? Meld het dan graag van tevoren per
e-mail/Whatsapp/Signal/telefoontje bij Mirjam Visser-Fuchs
(predikant@luthersrotterdam.nl, 06-16374899).

Vier-de advent: ‘Lessons and Carols’, 21 december 2025, 16:00 uur

Dit jaar vieren we een bijzondere editie van de Vier-de advent met Lessons and
Carols. Dat is een zangdienst uit de Anglicaanse traditie, waarin een vaste
reeks bijbelteksten gelezen wordt. De Capella Laurentius onder leiding van
Rien Donkersloot komt zingen.

Na afloop van de dienst is er als gebruikelijk het Groot Eénhapjesbuffet, met
uiteraard gluhwein en een sapje daarbij. We vragen u allen, om een bijdrage
in de vorm van enkele hapjes te verzorgen. Het is leuk om de favoriete
gerechtjes van onze gemeente te leren kennen. Als u iets wilt maken, wilt u
dit dan opgeven aan onze kosteres Greet Postema, Lianda Groeneveld of via
voorzitter@luthersrotterdam.nl.? ledereen is welkom, neem vrienden en
familie mee! (Zie ook elders in deze nieuwsbrief).

Capella Laurentius


mailto:voorzitter@luthersrotterdam.nl

Kerstavond bij de Duitse Gemeente, 24 december 2025, 16:00 uur

Kerstavond zijn we om 16:00 uur welkom bij de Deutsche Evangelische
Gemeinde. We vieren dan een dienst voor de hele familie met als voorganger
predikant Ulrich Thole. De dienst is grotendeels in het Duits, maar ook met
delen in het Nederlands. Er staat ook een klein kerstspel op het programma.
Plaats: Gemeenschapscentrum, Gravendijkwal 65.

Lampionnentocht, 24 december 2025, 16:45 uur

Op 24 december om 16:45 uur begint bij ons in de Andreaskerk de
Lampionnentocht. De tocht gaat naar de Opstandingskerk en eindigt in de
Bergsingelkerk. Met lampionnen, liederen en levende kerststal. Van harte
welkom!

Kerstochtend, 25 december 2025, 10:30 uur

Wij vieren een feestelijke dienst met aan het einde een levende kerststal met
de kinderen. In de dienst speelt Theo Hans Kuijvenhoven op de hobo.

Ds. Mirjam Visser-Fuchs en Pfarrer Stefan Leonard van de Duitse gemeente
gaan samen voor.




PASTORAAT
Ds. Mirjam Visser-Fuchs

Overlijden Jimmy Romeo van Ommeren

Op 29 september is Jimmy Romeo van Ommeren op 61-jarige leeftijd
overleden. Op 6 oktober is hij begraven op de begraafplaats in Oud Kralingen.
In de dienst hebben we psalm 23 en psalm 121 gelezen. We wensen zijn
vrouw, zonen en iedereen die hem mist veel troost en licht.

Overlijden Bas Ruizeveld de Winter

Op 10 oktober is Bas Ruizeveld de Winter in het hospice overleden. Hij werd
84 jaar oud. Op 17 oktober is hij op de begraafplaats in Crooswijk begraven.
In de dienst klonken het gedicht "De moerbeitoppen ruisten” van Nicolas
Beets en 1 Korintiérs 13 in de herdichting van Karel Eykman. We wensen
Annie en zijn dochters en kleinkinderen en iedereen die hem mist, troost en
licht. Bas was tot op het laatst actief in onze gemeente. Zie hieronder een

‘In Memoriam’ namens de kerkenraad.

IN MEMORIAM
Mies Langelaar-de Vries

Bas Ruizeveld de Winter was gedurende vele jaren voorzitter van onze
Diaconie. Hij ijverde voor een gezicht van de Andreasgemeente in de wijk het
Oude Noorden. Hij ondernam vanuit de Diaconie het initiatief om de
Voedselbank te ondersteunen en dat evolueerde in de stichting ‘We Move’,
een initiatief om mensen te ondersteunen, die een stap in hun
maatschappelijke ontwikkeling willen zetten. Dat uitte zich in coaching, maar
ook in begeleiding bij sollicitaties, mogelijk maken van opleidingen,
ondersteuning bij studie en zelfs kledingadviezen. Bas had hier vanuit de
Diaconie een ruime dagtaak aan, maar het was hem nooit te veel. Ook binnen
Kerkenraad en DB was Bas een bepalende factor: vanuit zijn coaching
ervaring en zijn rust wist hij altijd wel een bemiddelende rol te spelen bij
dilemma’s en een oplossing te bieden bij problemen. Nadat Bas zijn taak als
voorzitter van de Diaconie had neergelegd heeft de Kerkenraad pas goed
beseft hoeveel werk hij op de achtergrond heeft verzet en tot het einde toe
bleef doen, want ook als adviseur van onze nieuwe Diaconie-voorzitter Arnold
Filius wordt hij node gemist.



Huwelijk Christine Postema-Verdier en Cees Verdier

Op 15 november is in een feestdienst het huwelijk van Christine Postema-
Verdier en Cees Verdier bevestigd en gezegend. Teksten over de liefde
stonden centraal: een herdichting van Karel Eykman van 1 Korintiérs 13
‘Zonder liefde ben je nergens’ en een gedicht van Kahlil Gibran uit “De kleine
profeet’. We wensen Christine en Cees Gods liefde en zegen voor hun
gezamenlijke weg!

Contact met de predikant

Graag kom ik met u in gesprek. U helpt me, als u zich bij mij meldt als u graag
een bezoek wilt. Dat kan gewoon om nader kennis te maken of om iets te
bespreken dat u bezig houdt. Hartelijk welkom!
(06-16374899/predikant@luthersrotterdam.nl)

VAN DE PREDIKANT
Ds. Mirjam Visser-Fuchs

Hoop

De tijd van Advent is de tijd van verwachting. De tijd van hopen en verlangen.
Verlangen naar liefde, vrede en gerechtigheid. Vaak is het hopen tegen beter
weten in. Daarom is hopen ook iets anders dan optimisme. Optimisme is de
keuze om - in welke situatie dan ook - te kijken hoe omstandigheden goed
kunnen uitpakken. Maar Bijbelse hoop focust niet op de omstandigheden.
Sterker nog, vaak zien we in de Bijbel geen aanwijzing dat dingen beter zullen
worden. Mensen met hoop leven met een andere realiteit. Met een
werkelijkheid die nog niet zichtbaar is: een visioen. Het visioen van het
beloofde land, het Koninkrijk van God, de komst van de Messias. We hebben
hoop en zingen ervan, maar het is er nog niet. En toch verandert hierdoor iets
fundamenteel: omdat we die hoop hebben, gaan we niet doelloos door het
leven. Het visioen van de komst van de Messias heeft invloed op hoe we leven.
Op wat ons hier en nu te doen staat. Hopen is dus niet passief afwachten,
maar betekent ook actief de stappen te zetten die ons in de richting van het
visioen laten gaan. Hoop geeft richting.


mailto:06-16374899/predikant@luthersrotterdam.nl

Dietrich Bonhoeffer

Dit gold ook voor de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Een
jonge predikant, die in verzet ging tegen Hitler en de nazidictatuur. Hij leefde
vanuit hoop, maar dat was voor hem niet iets goedkoops, niet alleen
geestelijk-innerlijk. Het bepaalde zijn handelen. Uiteindelijk kostte het hem
zijn leven.

Bonhoeffer eind jaren ‘30

Bonhoeffer schrijft

Een geloof dat niet hoopt, is ziek.
Het is als een hongerig kind dat niet wil eten,
of als een vermoeid persoon die niet wil slapen.
Zo zeker als een mens gelooft, zo zeker hoopt hij.
Het is geen schande om te hopen, om grenzeloos te hopen.
Wie zou over God spreken zonder te hopen?

Wie zou over God kunnen spreken zonder te hopen Hem te zien?
Wie zou willen spreken over vrede en liefde onder de mensen
zonder het ook echt te willen ervaren?

Wie zou over een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid kunnen spreken
zonder te hopen er deel van uit te maken?

En waarom zouden we ons schamen voor onze hoop?

Het is niet onze hoop waarvoor we ons ooit moeten schamen,
maar onze armzalige en angstige hopeloosheid,
die nergens op vertrouwt,
die in valse nederigheid niet reikt naar Gods beloften,
die berust in dit leven en niet kan uitzien naar Gods macht en heerlijkheid.

Hoe meer iemand durft te hopen, hoe groter hij wordt met zijn hoop.
(DBW Band 13, Seite 401)
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Hoop en geloof

Hoop en geloof horen bij elkaar. Geloven kan niet zonder hoop. Geloven is
hopen op Gods komst, hopen op liefde, hopen op een nieuwe wereld waarin
iedereen tot zijn recht komt. Deze nieuwe wereld begint met de hoop.
Bonhoeffer schrijft, dat we ons niet moeten schamen voor onze hoop. Maar
dat we ons moeten schamen als we niet hopen. Als we meegaan met de waan
van de dag en de wanhoop. Het geheim van de hoop is dat ze ons in actie laat
komen. Dat we stappen zetten, hier en nu al, in de richting van het visioen.
Hoop zet in beweging. Tegen beter weten in.

Die nieuwe werkelijkheid is heel vaak nog niet zichtbaar. En als ze zichtbaar
wordt - dan niet zoals we het verwachten. Ze is kwetsbaar en klein. Een kind
in de kribbe, een kaars in het donker. Daarnaar zijn wij op weg - terwijl het
ons tegemoet komt: het kind, het licht.

VAN DE KERKENRAAD
Mies de Vries-Langelaar

Beleidsplan en begrotingen

Dinsdag 28 oktober vergaderde de Kerkenraad. In het DB was afgesproken om
de vergaderingen te starten met een inhoudelijk onderwerp. Voor deze
vergadering stond het Beleidsplan voor de komende vijf jaar op de agenda. Er
was een voorzet gemaakt op basis van het visiedocument datin samenspraak
met de gemeente in de vacatureperiode was opgesteld.

Uit de bespreking kwamen nog een paar nieuwe aandachtspunten. Die
worden in de komende tijd uitgewerkt, zodat we hopelijk in onze
decembervergadering het beleidsplan vast kunnen stellen en daarmee ook
een jaarplan voor 2026.

Verder werden de begrotingen van Diaconie en Kerkrentmeesters besproken
en goedgekeurd, zodat deze tijdig ingediend kunnen worden bij het College
van Beheerszaken van de PKN.

Renovatie woning, consistoriegebed en excursie Luthermuseum

Helaas moesten Kerkrentmeesters melden dat de geplande renovatie van de
woning uitgesteld wordt tot volgend jaar, omdat de aannemer zich heeft
teruggetrokken en de gemeente Rotterdam nog geen omgevingsvergunning
heeft afgegeven.



Besloten is om met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar het Consistoriegebed
in te voeren. Voorafgaand aan de dienst wordt door organist, lector,
predikant en kerkenraadslid van dienst een kort gebed uitgesproken. Dit
markeert het besef dat alles in de dienst - van het zingen en bidden tot het
luisteren naar Gods Woord - niet uit onszelf komt, maar uit Gods genade en
kracht. Het is een geestelijke voorbereiding, voor de dienaar van het Woord
én voor jezelf als ambtsdrager. Tenslotte is afgesproken om op zondag 18
januari 2026 voor de gemeente een excursie naar het Luthermuseum in
Amsterdam te organiseren. Zie elders in deze nieuwsbrief.

DOOR DE OGEN VAN ANDREAS

Het oor wil ook wat met Kerst
Andries Ponsteen

Jingle Bells?

Kerstisin de kerk een belangrijk feest, maar daarbuiten inmiddels veel groter.
De halve wereld viert namelijk Kerst. Maar wel op haar manier, als een festijn
van eten, drinken, uitgaan, cadeaus en familie. Dat mag, want wij vergeten
dat Kerst ontstaan is als Romeins, dus werelds, feest. Lang geleden was
kerstmuziek nog kerkmuziek. Maar de wereld heeft vanaf de negentiende
eeuw een inhaalslag gemaakt. Als je tegenwoordig mensen naar een kerstlied
vraagt, komen ze met All | want for Christmas van Mariah Carey of Eenzame
Kerst van André Hazes of Jingle Bells. Dat laatste is trouwens voor het
Amerikaanse ‘Thanksgiving’ bedoeld. In ieder geval denken ze niet aan Hoor
de engelen zingen d’eer. (‘Mendelssohn? Die zanger ken ik niet’). Er is geen
kerkelijk feest, dat zo’n populaire muzikale tegenhanger heeft als Kerst. Die
music for the millions heeft trouwens klinkende parels opgeleverd. ledereen
kent I’'m dreaming of a white Christmas, van Irving Berlin. Met de fluwelen
stem van Bing Crosby werden er 50 miljoen platen van verkocht. Dat zie ik
‘Vom Himmel hoch da komm ich her’ niet doen....

WHITE EHRISTMAS

BING CRASBY

Het ultieme wereldlijke kerstlied: ‘I'm dreaming of a white Christmas’.
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Kerstliederen: dalers en stijgers

Maar er blijft genoeg geestelijke kerstmuziek over. Als kerk beschikken we
over honderden kerstliederen, uit allerlei Europese landen. Misschien is de
hymne Veni Redemptor omnium uit de 4° eeuw het oudst. Later is deze
opgegaan in ons Adventsgezang Kom tot ons, de wereld wacht (433). Qua
populariteit zijn er dalers en stijgers. Het ooit geliefde, maar licht omstreden
Ere zij God is vervangen door het hupse Franse Eer zij God in onze dagen (487).
En wie zingt er nog O, Kerstnacht, schoner dan de dagen (510)? Daarentegen
is Bethlehem, o uitverkoren stad (498) aan een gestage opmars bezig. Zegt u
dat weinig? Klopt. Deze Engelse hymn lift mee in de slipstream van de
Christmas Carols en is meer bekend als Once in Royal David’s City. Het
Oostenrijkse Stille Nacht, Heilige Nacht (483) werd door hymnologen altijd
maar zozo gevonden. Laat dat nou het meest gezongen kerstlied ter wereld
zijn! De Bohemian Rhapsody van Kerst dus.

Genoeg eigen kerstmuziek

We hebben gelukkig ook nog onze klassieke kerstkrakers. Van Lutherse
componisten nog wel. De Messiah van Handel. Of het Weihnachtsoratorium
van Bach. Beide stukken hadden niet meteen hun huidige Kerststatus.
Handel had het nota bene op de plank liggen. Het was een soort multi-
oratorium, geschikt voor het hele kerkelijk jaar. Hij kon het toevallig kwijt bij
een bezoek aan Dublin, in 1742. Bach knoopte in 1734 een aantal van zijn
(wereldlijke) cantates aan elkaar tot een verzameling muzikale modules. Die
reiken tot en met Driekoningen. Een tikje te lang dus voor één uitvoering.
Beide geweldige werken worden natuurlijk wel door de populaire
kerstmuziek ondergesneeuwd, om even in de sfeer te blijven. Het kerkelijk
geluid wordt overstemd. Want met Kerst wil het wereldse oor ook wat.
Gelukkig heeft de kerk nog steeds een flinke voorraad eigen kerstmuziek.

Ook heel geschikt voor de ‘wereld’: de ‘Messiah’ van Handel. Hier het ‘Hallelujah’ door
300 zangers in een warenhuis in Philadelphia tot verrassing van de klanten.

10



ACTIVITEITEN

Leerhuis

Elke donderdag van 10.00 uur -11.30 uur lezen en bespreken we teksten uit
het boek Job en teksten van theologen over Job. Waarom moeten wij mensen
lijden? Dat is de grote vraag van het boek Job. En dat is ook een vraag die wij
ons regelmatig stellen, als we ingrijpende gebeurtenissen meemaken in ons
leven, zoals ziekte en verlies, rouw, scheiding of burn-out. ledereen is
welkom! Data: 18 december 2025 en in 2026: 15 januari, 12 februari, 12 maart,
16 april, 21 mei, 18 juni.

Naar het Luthermuseum op 18 januari 2026

Na de dienst van 18 januari vertrekken we om 12 uur met een bus naar het
Luthermuseum in Amsterdam. Daar krijgen we een rondleiding door de
tentoonstelling “De vele gezichten van Katharina“. Vijffhonderd jaar na haar
historische huwelijk met Maarten Luther duikt de tentoonstelling in het
veelzijdige verhaal van Katharina von Bora (1499-1552), de vrouw die
eeuwenlang vooral ‘de vrouw van’ werd genoemd, maar zoveel meer was.

De vele gezichten van Katharina

De tentoonstelling De vele gezichten van Katharina gaat over ons beeld van
vrouwen in de loop van de tijd. ledere tijd zoekt in het verleden naar
voorbeelden en rolmodellen. Soms is er maar weinig bekend over een
historisch persoon. Juist dat maakt het mogelijk dat mensen hun ideeén en
waarden op die persoon projecteren. Dat geldt ook voor Katharina von
Bora (1499-1552), de vrouw van Maarten Luther. Over haar echte leven weten
we niet veel. Tochis zij steeds opnieuw gebruikt als symbool: als voorbeeldige
huisvrouw, ondernemer, zondebok of als feministisch icoon.

Praktische informatie
Neem je eigen lunch mee. Entree is vrij voor bezitters van een
museumjaarkaart, niet vergeten dus. Na de rondleiding eten we nog samen

een appeltaart en hebben we een korte liturgische afsluiting in het
Luthermuseum. Tegen 15:30 uur vertrekken we weer richting Rotterdam.
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Om mee te kunnen moet u zich aanmelden tot 22 december via

predikant@luthersrotterdam.nl of Signal/Whatsapp/telefoon: 06-16374899
of op de intekenlijst in de Paardenkamer. Kosten: een vrijwillige eigen

bijdrage.

De vele gezichtr,

‘Lﬂl@iLm 24.10.207
' amsterdam 2501.2P

De vele gezichten van Katharina

Kerstboom versieren!

leder jaar staat er een prachtig versierde kerstboom vooér in de Andreaskerk.
U vraagt zich misschien af, hoe die daar komt. Eerst gaat ons kostersechtpaar
op stap om een mooie boom uit te zoeken, die wordt bezorgd bij de kerk.
Omdat de boom grootis en behoorlijk is plat geraakt door het vervoer, wordt
die een paardagen neergezetom inde juiste vorm terug te komen. Dan begint
het echte werk: het versieren van de boom. leder jaar zijn daar verschillende
vrijwilligers een paar uur druk mee. Ook dit jaar zoeken wij mensen die willen
helpen met het versieren van de kerstboom. We gaan aan de slag op zaterdag
6 december, vanaf 10.00 uur. Aanmelden om te helpen kan bij de kosteres,
Greet Postema.
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VAN DE DIAKONIE

.. I

Bedankt voor
uw giftaan
Jeugddorp

De Glind.

De Rudolphstichting zet uw

giftinvoor de toekomstvan
kwetsbare kinderen.

LEREN VAN LUTHER
Evelien van Zoelen-Haas

In het spoor van Luther

‘Leren van Luther’ is een korte cursus voor iedereen die zich wil verdiepen in
geloofsvragen in het spoor van Luther. Het thema dit jaar is Solo Verbo -
Luther en de Bijbel. Luther wees het gezag van paus en concilies af. Alleen de
Bijbel had voor hem gezag, niet ‘van kaft tot kaft’, maar als levend Woord dat
door de tekst heen spreekt. Hoe lees je de Bijbel? Welke autoriteit heeft de
Schrift? Luther ontvouwt hoe God door de Schrift tot ons spreekt. In vier
bijeenkomsten van anderhalf uur gaan we, onder leiding van Lutherse
theologen, op zoek naar het denken en geloven van Luther.

Wat u verder moet weten

De cursusavonden worden in meer Lutherse gemeenten georganiseerd. In
onze gemeente vinden ze plaats op dinsdagavond van 19:30-21:00 uur, in de
Andreaskerk, op 2 december, 6 januari, 20 januari en 3 februari. Komt een
avond niet uit? Dan kun je online een inhaalbijeenkomst volgen op een later
moment. Deelname kost 20 euro per persoon voor de vier cursusavonden in
totaal. Aanmelden kan bij Evelien van Zoelen-Haas: evelienhaas@gmail.com.
Meer informatie over de bijeenkomsten, de docenten en de online
inhaalmomenten is te vinden op https://www.lerenvanluther.nl/
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ZEEMANSKERKENDIENST
Freek Houweling

We kijken terug op een hele mooie Zeemanskerkendienst. Voor de 43e keer
vierden we die samen met de Deense, Finse, Noorse en Zweedse
Zeemanskerken van Rotterdam, de Deutsche Evangelische Gemeinde en de
Deutsche Seemannsmission. leder jaar op de zondag voor Hervormingsdag.
Dit jaar waren er zeven voorgangers aanwezig en daarmee was iedere kerk
vertegenwoordigd. We zijn heel blij met het stijgende bezoekersaantal van de
afgelopen jaren bij deze dienst. Het is bijzonder om met zoveel mensen
traditionele en nieuwe lutherse liederen te zingen, ieder in zijn/haar eigen
taal. Na afloop was er traditiegetrouw appeltaart bij de koffie, want Luther
zou gezegd hebben: ‘Als morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag nog een
appelboom...’. Dit jaar was er ook een kleine proeverij van Lutherbier en
Katharinabock. Die vielen zeer in de smaak!

VERTROUWENSPERSONEN

Kerkelijke vertrouwenspersonen en hun taak

Het is belangrijk dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen. De
Protestantse Kerk in Nederland vraagt daarom elke gemeente om twee
vertrouwenspersonen aan te stellen: een man en een vrouw. Gemeenteleden
kunnen bij hen terecht met vragen over misbruik en vermoedens en
meldingen daarvan.
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De vertrouwenspersoon luistert naar degene die met verhalen, vragen of
meldingen bij hem of haar komt, adviseert over eventueel te nemen stappen
en ondersteunt de vrager/melder daarbij. Daarnaast vraagt hij of zij in de
gemeente, op beleids- en uitvoerend niveau, met regelmaat aandacht voor
preventie van grensoverschrijdend gedragen is alert op de uitvoering van het
beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Samen met Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum

De vertrouwenspersonen mogen ook worden aangesteld in samenwerking
met andere gemeenten. Vlak voor het overlijden van Jan Blankers, diaken van
de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
(HGRC) en onze voormalige organist, kwam op zijn initiatief een
samenwerking op dit vlak tot stand. Zo kunnen wij gebruik maken van de
vertrouwenspersonen die de HGCR (Laurenspastoraat, Maaskant-Open
Grenzen, Noorderlicht, Prinsekerk, De Samaritaan en Pauluskerk) heeft
aangesteld.

Bij wie kunt u terecht?

De onderstaande personen zijn door HGCR - als codrdinator van het
veiligheidsbeleid - benoemd als centrale vertrouwenspersonen. Zij zijn dus
ook dnze vertrouwenspersonen:

e Willem Vermeijden (Noorderlicht) - wvermeijden@kpnplanet.nl

e Coert Ridderhof (De Samaritaan) - coertridderhof@live.nl

e Siny Oosterhoff (Noorderlicht) - vertrouwenspersonen@pkn010.nl

e Eefje Riemens (Laurenspastoraat) - eefjeriemens@hotmail.com
Daarnaast heeft de landelijke kerk een meldpunt Seksueel Misbruik in
Pastorale Relaties (SMPR). Dit fungeert buiten verantwoordelijkheid van onze
gemeente. U kunt dit meldpunt dus direct benaderen. Zie ook

www.pkn010.nl/veilige-gemeente.
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KOSTERSECHTPAAR 60 JAAR GETROUWD

N AS

Greet en Piet Postema toen en nu.
Bij hun 60-jarig huwelijksfeest kregen ze de
Andreaskerk in Lego cadeau van Christine en Cees.

COLOFON

Redactie: Mies de Vries-Langelaar, Mirjam Visser-Fuchs, Andries Ponsteen
(eindredacteur/ 06 38466960)

Bijdragen: Freek Houweling, Jeroen van Velzen, Mies de Vries-Langelaar,
Arnold Filius, Evelien van Zoelen-Haas, Mirjam Visser-Fuchs,
Andries Ponsteen.

Distributie: Greet Postema.

Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51,

3036 LB, Rotterdam, 010-4222472
www.luthersrotterdam.nl
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