
Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze
wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes

met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
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Vleeschcollecte 2024

Vanuit de diaconie van de Andreaskerk willen we graag uw aandacht vragen voor onze jaarlijkse
Vleeschcollecte. Deze traditie, die al vele jaren in de adventstijd plaatsvindt, heeft als doel om geld
in te zamelen voor diverse hulpverleningsprojecten. Oorspronkelijk werd de opbrengst gebruikt om
vlees uit te delen aan de armen, maar tegenwoordig bieden we op verschillende manieren
ondersteuning:

● We ondersteunen projecten in Suriname en van de Lutherse Wereld Federatie.
● Via de Stichting Lutherse Ontspannings Activiteiten (SLOA) helpen we jaarlijks senioren en

eenoudergezinnen om op vakantie te kunnen gaan.
● We besteden veel aandacht en middelen aan onze directe omgeving, het Oude Noorden. In

deze wijk helpen we arme en kansarme alleenstaanden en gezinnen met schoolgeld,
schoolspullen zoals computers, ouderbijdragen, schoolreisjes, sportkleding en bijlessen.

● We zijn betrokken bij een organisatie die vrouwen in achterstandssituaties begeleidt door
hen te laten samenwerken in groepen. Hierdoor ontmoeten zij anderen, worden
gewaardeerd en gerespecteerd om wat ze kunnen en wie ze zijn.

● We bieden hulp aan leden van onze eigen gemeente die dit nodig hebben.
● We ondersteunen activiteiten die ons als gemeenschap dichter bij elkaar brengen.

Wilt u bijdragen aan dit mooie werk? Als bezoeker van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in
Rotterdam bent u zelf onderdeel van de diaconie. We zijn u dankbaar voor wat we het afgelopen
jaar hebben kunnen doen dankzij uw steun. Ook voor het komende jaar vragen we om uw
bijdrage. De Vleeschcollecte zal ons helpen om mensen in onze verre en directe omgeving te
ondersteunen.

U kunt doneren via de speciale link op de pagina van luthersrotterdam.nl/gift
Ook kunt u bijdragen middels de collecte tijdens de kerstmis op 25 december.

Zoals de wijzen uit het oosten hun kostbaarheden aanboden aan het kind Jezus, zo hopen wij dat
u uw gaven wilt delen met degenen die het nodig hebben. Wij danken u bij voorbaat voor uw
bijdrage en we wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig en gelukkig 2025!
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